
Gedenkwandelingen 2026

Vanaf 20 april hangen er gedenkposters achter de ramen van
woningen waar vermoorde Joodse buurtbewoners hebben
gewoond. Op deze posters staat hun verhaal.

Vaak zijn de teksten en foto’s voor de gedenkposters aangeleverd
door de huidige bewoners. Zo ontstaat een indringend beeld van
de drama’s die de Holocaust in de buurt heeft veroorzaakt.
Op 1, 2 en 3 mei worden er ook rondleidingen (gedenkwandelingen)
langs de gedenkposters georganiseerd. Lokale buurtgidsen
vertellen daarbij over de geschiedenis van dit deel van de buurt.

De rondleidingen vinden plaats in groepen van ongeveer tien
personen en duren circa een uur.

Zie hieronder de aanvangstijd en plaats:

Datum-tijd Start-route Gids - aanmelden

Vrijdag 1 mei
s’middags
13.00 uur Eikenplein Gids: Roos Bots

Zaterdag 2 mei
s’middags
14.00 uur Oase

Vrolikstraat 281 Gids: Rose Bartholomé

Zondag 3 mei
s’middags
14.00 uur Iepenplein Gids: Andrew Southwold

Engels/Nederlands

- Je kunt je aanmelden via 4meioosterparkbuurt@gmail.com


