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4 mei Oosterparkbuurt: een terugblik en 
een visie op de toekomst

Vijf jaar geleden startte het 4 mei comité 
Oosterparkbuurt met haar activiteiten als 
vervolg op het Namen en Nummers project 
(2012 – 2021) van Ida van der Lee. 
We organiseerden de herdenking op de 
avond van 4 mei op het Kastanjeplein in een 
nieuwe vorm: we lezen de verhalen van 
enkele van de vermoorde Joodse buurt-
bewoners, we spreken de namen uit, er is 
muziek, we presenteren meerdere verhalen 
op posters, er zijn natuurlijk de 2 minuten 
stilte en we leggen bloemen.
We maakten Gedenkposters met de 
verhalen van Joodse buurtbewoners die in 
Wereldoorlog II werden weggevoerd en 
vermoord; we organiseerden wandelingen 
door de buurt langs adressen waar deze 
Gedenkposters achter het raam hingen; er 
waren workshops op scholen. 

De opkomst op de avond van 4 mei op het 
Kastanjeplein was steeds groot en de 
mensen spraken en spreken hun waardering 
uit voor deze vorm van herdenken. Men is blij 
dat het Kastanjeplein een plek is gebleven 
waar we stil kunnen staan bij de verschrik-
kingen van de Tweede Wereldoorlog en ook 
kunnen nadenken over de wereld van nu.

Die wereld van nu is in vijf jaar sterk 
veranderd en dat roept de vraag op hoe we 
verder willen gaan. Met name de situatie in 
Gaza roept vragen op die ook de herdenking 
raken. Ook zijn er bewoners die mede 
hierdoor moeite hebben met het ophangen 
van Gedenkposters achter hun ramen.

Uitbreiding van activiteite

Om meer zicht te krijgen op deze vragen zijn 
we 21 januari jl bij elkaar gaan zitten met 
vrijwilligers en andere direct betrokkenen. We 
stelden onszelf de vraag wat missen we in de 
huidige opzet, wat kunnen we nog meer 
doen en moeten we de actualiteit meer bij 
onze activiteiten betrekken en zo ja hoe?

In een constructieve sfeer ontstond zo een 
inspirerende avond. In het algemeen zijn de 
aanwezigen erg tevreden met de herdenking 
zoals we die, samen met de vele vrijwilligers, 
nu organiseren. Juist door de muziek, het 
voorlezen van de verhalen, noemen van de 
namen en de twee minuten stilte waarbij 
ieder de eigen gedachten kan laten gaan. 
Belangrijk, zo vindt men, is dat op deze 
manier de slachtoffers meer zijn dan een 
getal, ze zijn mensen met een naam, buren, 
klasgenoten, winkeliers, klanten, marktkooplui, 
verenigingsmensen, gelovigen en 
ongelovigen, arm en rijk en van alle leeftijden. 

Er werden ook veel creatieve voorstellen 
gedaan om op alle vlakken zaken uit te 
breiden, zoals de historie van onze buurt 
verder ontsluiten, exposities om de Holocaust 
in onze buurt verder in beeld te brengen, bij 
rondwandelingen meer mogelijkheden 
geven om zelf routes te volgen bijvoorbeeld 
met gebruikmaking van QR codes. En een 
programma na de herdenking voor 
nagesprek bij koffie en muziek. 
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Of dit alles mogelijk is gaat afhangen van het 
al dan niet kunnen betrekken van meer 
mensen bij de activiteiten van het comité (zie 
verderop in deze nieuwsbrief!).

Dit nooit meer

Al zo lang als de verschrikkingen van de 
Wereldoorlog worden herdacht is de 
boodschap: Dit nooit meer. We moeten er 
van leren en herhaling voorkomen, maar hoe 
doen we dat? 

We concludeerden dat we de actualiteit er 
zeker bij moeten betrekken. We willen 
opkomen tegen antisemitisme, islamofobie 
en discriminatie op welke grond dan ook, zo 
staat al jaren in onze oproepen voor 4 mei. In 
dat kader kan het (genocidale) geweld 
tegen de inwoners van onder meer Gaza, 
Darfoer en Iran niet onbesproken blijven. 
Maar hoe kan dat worden ingepast in de 
herdenking die primair op onze buurt is 
gericht. Welke vorm is geschikt? Ook 
daarvoor werden suggesties gedaan: foto’s, 
muziek, gesprekken na afloop, spreker?

We nemen al deze suggesties mee in de 
ontwikkeling van het programma voor 4 mei 
2026.

Gedenkposters en rondleidingen

Vanaf 20 april hangen alle Gedenkposters
(zie onder) weer achter de ramen van 
woningen waar vermoorde Joodse 
buurtbewoners woonden. Op de 
Gedenkposter staat het verhaal van die 
bewoners.

Vaak hebben de huidige bewoners van die 
woning de tekst en foto’s voor de 
Gedenkposter aangeleverd. Het geeft een 
indringend beeld van de drama’s die de 
Holocaust in onze buurt heeft veroorzaakt.

Hier hangen Gedenkposters

Langs een deel van de Gedenkposters 
worden vanaf 20 april rondleidingen 
gehouden. Lokale buurtgidsen weten vaak 
nog veel meer te vertellen dan wat op de 
posters staat. Rondleidingen gaan in 
groepen van zo’n tien personen en duren 
ongeveer een uur. Dit jaar hopen we ook 
Engelstalige rondleidingen te kunnen 
aanbieden.

Aanmelden voor de wandelingen kan via  
4meiOosterparkbuurt@gmail.com onder 
vermelding van ‘Rondleiding' en dan krijg je 
later bericht over tijden en startplekken.

Hou ook onze website www.4meioosterpark.nl
en Facebook in de gaten.
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https://www.4meioosterpark.nl/wat-is-een-gedenkpostergedenkposter
mailto:4meiOosterparkbuurt@gmail.com


Stolpersteine poetsen

Het is een goed gebruik om regelmatig de 
Stolpersteine in de buurt van je woning op te 
poetsen. Gebruik daarvoor bv Brasso, geen 
zuren of zouten. Alle tips staan op de website 
van de Stichting Stolpersteine.

Uitbreiding comité

Het 4 mei comité Oosterparkbuurt heeft 
dringend behoefte aan uitbreiding. Dat kan 
door je op te geven als lid van het comité. 

We vergaderen maandelijks voor de 
onderlinge afstemming en doen 
ondertussen de klussen (met taakverdeling). 

Je kunt ook aanbieden om vaste klussen te 
doen.  Meld je aan via 
4meiOosterparkbuurt@gmail.com of bel met 
Ieke 06 5374 3377 of Bert 06 2291 1114.

Wil je reageren op deze nieuwsbrief? 
Stuur dan je bericht aan 
4meiOosterparkbuurt@gmail.com

Zie ook www.4meioosterpark.nl en Facebook
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