
1 
 

1. Inleiding  

Dit boek behandelt zowel de straat Oosterpark als de drie Oosterparkstraten. De straat Oosterpark 
was aan het Oosterpark gelegen, dat aan de noordzijde een aantal gebouwen had die ingenomen 
waren door Duitse en aan haar gelieerde instanties. Dit waren onder andere het Luftgau 
Kommando in de voormalige Jozef Israëlsschool aan Mauritskade 23, de Hulppolitie die vanaf 1943 
ingezet werd voor het ophalen van Joden, de Duitse Wehrmacht sinds oktober 1944 in het 
voormalig Sint-Elisabeth Gesticht, de Ordnungspolizei in de voormalige Oosterparkschool aan 
Mauritskade 56 sinds maart 1944, de Ordningspolizei in het gebouw van de Derde Hogere 
Burgerschool en in het gebouw van het Laboratorium voor Anatomisch en Embryologisch 
Onderzoek en wederom de Ordnungspolizei in het gebouw van het Koloniaal Instituut. Vanaf maart 
1944 werd het hele Oosterpark afgesloten ï Joden mochten zich daar al vanaf september 1941 
niet meer vertonen ï en werd het park gebruikt als parkeerplaats voor de wagens van de 
Ordningspolizei. 

 

Op Linnaeusstraat 121 zat het politiebureau van de buurt. Dat stond in de oorlog als niet al te slecht 
bureau bekend, aangezien er enige politieagenten werkten die mensen hielpen met onderduiken. 
Vamuit dit politiebureau werden echter ook Joden opgebracht die een overtreding hadden begaan, 
bijvoorbeeld het rondlopen zonder Jodenster. Dergelijke gevallen waren dan door buren of 
bekenden aangegeven. Ook in de Tweede Oosterparkstraat zat de Ordnungspolizei, in de 
Kastenjepleinschool op nummer 227. Op nummer 232 zat een wijkpost van de 
Luchtbeschermingsdienst. Dit was de omgeving waarin in de Tweede Wereldoorlog zich 
onderstaand drama afspeelde.  

Het is moeilijk voorstelbaar hoe de sfeer op straat moet zijn geweest. Joodse bewoners zullen zo 
lang mogelijk hun best gedaan hebben om zich voor te stellen dat er weinig aan de hand was en 
het allemaal wel mee zou vallen. De maatregelen die tegen hen werden genomen maakten het 
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leven echter steeds benauwder. De meldingsplicht voor niet-Arische vreemdelingen was het eerste 
teken dat de Joodse bevolking mogelijk volledig zou worden afgezonderd van de niet-Joodse 
bevolking van Amsterdam, maar kon nog meerdere dingen betekenen. Ook het verbod op kosher 
slachten van 5 augustus 1940 zou eventueel nog als een maatregel in het kader van de 
dierenbescherming beschouwd kunnen worden, alhoewel ze het rituele Joodse leven volledig op 
zijn kop zette. Vanaf september 1940 mogen Joden niet meer door de overheid worden 
aangenomen. Ook mogen in overheidsdienst zijnde Joden geen promotie meer maken. De 
overheden krijgen een specifieke instructie hoe om te gaan met Joden. In november 1940, op 
grond van een eerder in oktober 1940 ingevulde Ariërverklaring, werden alle Joden in 
overheidsfuncties ontslagen, zoals bij de politie, de GVB en alle ambtelijke diensten van de 
Gemeente Amsterdam. Ook aan Universiteiten mochten Joden niet langer werkzaam zijn. 

Voor het eerst werd de Joodse bevolking van Amsterdam direct economisch getroffen. Het was 
wel duidelijk welke kant het op ging: een volkomen scheiding tussen Joodse en niet-Joodse 
Amsterdammers. Vanaf januari 1941 werden alle Joodse inwoners van Amsterdam en daarmee 
de Oosterparkbuurt separaat als Jood geregistreerd. Joden mogen niet langer naar de bioscoop, 
na een door de Nederlandse Bioscoopbond zelf ingesteld Jodenverbod. Voor het eerst worden een 
kleine 400 Joodse jongemannen opgepakt en naar vernietigingskampen afgevoerd in februari 
1941, zoals Jacob Philips van de Eerste Oosterparkstraat 70-2. De doodsberichten komen met een 
snelheid binnen die duidelijk maakt dat de Duitse bezetter serieus aan het moorden is geslagen in 
het oosten. Toch willen veel Joodse inwoners van Amsterdam nog niet geloven dat het om hun 
totale vernietiging te doen is. 

In februari 1941 wordt de Joodse Raad ingericht. Joodse bladen mogen al niet meer verschijnen. 
Het Joodsche Weekblad is het enige medium dat nog is toegestaan. Vanaf april 1941 verschijnen 
de bordjes óVoor Joden verbodenô, die voor caf®ôs verplicht zijn. Joodse artsen en advocaten 
mogen niet langer niet-Joodse patiënten behandelen, zoals arts Jacob Levy Roos op Oosterpark 
84. Vanaf mei 1941 mogen Joden uitsluitend nog in Joodse theaters komen. Joden mogen niet 
meer in gemengde orkesten spelen en niet meer naar het zwembad of naar het park. Het 
Oosterpark is daarmee Jodenvrij. Vanaf juni 1941 mogen Joden niet meer in badplaatsen 
verschijnen. Niet iedereen houdt zich daaraan. De Jodenster wordt nog niet gedragen en in een 
onbekende omgeving weet niemand wie een Jood is. 

In juni 1941 vinden wederom razziaôs plaats, onder andere in Amsterdam. De gevangen genomen 
jongemannen vinden een snelle dood in de kampen. Vanaf augustus 1941 moeten Joodse 
tegoeden gestort worden bij de daartoe ingerichte roofbank Lippmann, Rosenthal & Co. op de 
Sarphatistraat. Vanaf 1 september 1941 worden Joodse leerlingen van gemengde scholen 
verwijderd, zoals 103 Joodse leerlingen van de Derde Ambachtschool op het Timorplein, 
beschreven in het boek Van school verwijderd. Jood van Ab Caransa. Alle Nederlandse Joden zijn 
inmiddels geregistreerd en een nieuwe fase kan ingaan: de grootschalige verwijdering van Joden 
niet alleen uit de Nederlandse samenleving, maar uit Nederland. Joden met een niet-Joodse 
achtergrond zijn inmiddels sinds december 1941 verplicht een verzoek tot emigratie in te dienen. 

Joden krijgen vanaf januari 1942 een J in hun persoonsbewijs. Zo zijn ze gemakkelijker te 
identificeren. Het zal nog tot mei 1942 duren voordat alle Joden in Amsterdam een Jodenster 
moeten dragen. Overtreding van dit verbod leidde na ontdekking gewoonlijk tot deportatie. Vanaf 
februari 1942 worden veel Joodse mannen uit de Amsterdamse samenleving verwijderd door hen 
in specifieke Joodse werkkampen in te zetten, weliswaar nog wel in Nederland. Deze mannen 
zullen later in het jaar via Westerbork afgevoerd worden naar Auschwitz en daar worden vermoord 
of ingezet bij de vernietiging van andere arriverende Joden en andere minderheden. Joodse 
patiënten in Nederlandse ziekenhuizen worden afgevoerd naar Westerbork. Vanaf mei 1942 
moeten Joden van buiten Amsterdam naar Amsterdam verhuizen. 

De fysieke vernietiging van de Nederlandse en Amsterdamse Joden door middel van vergassing, 
waartoe op de Wahnsee conferentie in januari 1942 door de nationaalsocialisten definitief was 
besloten, start nu op grote schaal. Vanaf juli 1942 beginnen de deportaties vanuit Westerbork op 
grote schaal. Amsterdamse Joden mogen niet meer op bankjes op straat zitten en mogen tussen 
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20 uur en 6 uur niet meer op straat zijn. Er is inmiddels een fietsverbod voor Joden ingesteld. 
Uiteraard mogen Joden ook niet meer van het openbaar vervoer gebruik maken. Het ventverbod 
voor Joden is een definitieve doodslag voor de kleine man die nu op geen enkele manier meer iets 
kan verdienen.  
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Er is een beperkt aantal Joodse zaken overgebleven, aangewezen door de bezetter en de 
Joodsche Raad. Ook zijn er nog specifieke Joodse markten, zoals op de Gaaspstraat. De 
deportaties gaan gestaag door. Mensen krijgen daarbij normaal gesproken een brief als 
bovenstaande. 

In 1943 wordt het karwei afgemaakt. In een aantal grote razziaôs, maar ook via oproepen, wordt de 
Joodse bevolking van Amsterdam, vaak via het Muiderpoortstation, naar Westerbork gebracht en 
vandaar naar een nieuwe bestemming, Sobibor, waar de vergassing op grote schaal plaatsvindt. 
Joden waarvan nog een mogelijk economische opbrengst wordt verwacht, komen in kampen als 
Bergen-Belsen terecht. De gaten vallen in de Oosterparkbuurt. Lege woningen worden 
leeggehaald en grotendeels gesloopt door niet-Joodse buren, na eerst de firma Puls de meer 
waardevolle spullen in opdracht van de nationaalsocialistische bezetter heeft afgevoerd. 
Jodenjagers, zoals Gerrit Mozer en Pieter Schaap, zoeken hun prooi, zoals tandarts Nerden op 
Oosterpark 13, en proberen een premie te verkrijgen door onderduikers op te sporen, die vaak 
door buren worden verraden. Het wordt leeg in de Oosterparkbuurt. Een enkele gemengd gehuwde 
Jood weet zich te handhaven.  

De oorlog raakt voorbij. Weinigen komen terug. Hieronder worden de beperkte biografieën van een 
kleine 1.000 bewoners van het Oosterpark en de Eerste, Tweede en Derde Oosterparkstraat 
gegeven. Opdat wij hen niet definitief vergeten en ook nooit zullen vergeten wat er in Amsterdam 
Oost met onze buurtbewoners gebeurd is, die op grond van hun Joodse afkomst door de 
nationaalsocialisten vermoord werden. 

De houding van de overheid 

Het is bijzonder beangstigend om te zien hoe de Amsterdamse overheid zich, zonder wezenlijk 
aan te wijzen definitieve breuk, zich voegt in de doelstellingen van de nieuwe machthebber. Al voor 
de oorlog weigert Nederland, net als omliggende Europese landen, grootschalig vluchtelingen voor 
het Duitse nationaalsocialistische bewind op te nemen. Op zich is dat begrijpelijk. Eigen volk eerst 
is nu eenmaal het motto van iedere natiestaat, onder de instromende vluchtelingen konden zich 
communisten en andere revolutionairen bevinden en bovendien waren het er sowieso veel te veel. 

Joden uit het buitenland dus in principe niet welkom. Dan wordt het nijpender, als Nederland wordt 
overgenomen door nationaalsocialisten uit het buurland Duitsland. Meewerken of niet? De 
Amsterdamse kleine winkelier weet daar geen goed antwoord op en probeert er het beste van te 
maken. Er zijn niet erg veel rabiate antisemieten in Amsterdam. Wel erg veel mensen die het niet 
zien zitten om al te grote risicoôs te nemen. De nationaalsocialistische bezetter doorgrondt de 
Amsterdamse volksaard goed en belooft rondborstig dat het allemaal wel mee zal vallen. Dan wordt 
het net aangespannen. 

Het zijn Amsterdamse politieagenten die Joden komen ophalen voor deportatie. Een enkeling 
saboteert de hele boel: dat zijn helden. De meeste mensen kijken echter de andere kant op. Met 
de mond belijden zij hun afschuw van de situatie. In hun handelen werken zij echter mee. Dat doet 
ook de Amsterdamse gemeentelijke overheid, de heldhaftige uitzonderingen niet te na gesproken. 
Dat zijn vooral communisten en gereformeerden, maar ook de meer gezeten burgers kennen hun 
helden, die simpelweg niet accepteren dat Joden anders behandeld zouden kunnen worden dan 
de gemiddelde Amsterdammer en daar de consequenties van hun handelen laten bepalen. 

Maar Joodse Amsterdammers hadden niet zo massaal kunnen worden afgevoerd zonder het 
handenwringende en ach en wee klagende optreden van hun stadsgenoten, die niets deden. 

De Joodsche Raad 

Een heel bijzonder Amsterdams optreden was wel dat van de Joodsche Raad. Wat zij deden, was 
om te redden wat er te redden viel. Maar en passant vervielen zij tot een steeds genanter maar 
ook moordzuchtiger medewerken met de nationaalsocialisten. Eigen familie en bekenden werden 
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bij voorkeur gered; iets wat overigens puur menselijk en zeer begrijpelijk is. Op die wijze vervielen 
deze goedwillende mensen echter tot een uiterst nuttige bondgenoot van de nationaalsocialisten, 
die op hun vernietiging uit waren. De Joodsche Raad gaf baantjes uit. Mensen die ze wisten te 
bemachtigen kregen een sperre: uitstel van deportatie. Tegelijkertijd werkte de Joodsche Raad als 
tegenprestatie voluit mee aan de deportaties. Was dat fout? Ja, dat was volstrekt verkeerd, 
alhoewel tegelijkertijd ook volkomen conform de menselijke aard. 

De uitzonderingen 

En dan waren er nog de mensen die op een andere manier een uitzondering dachten te zijn op de 
nationaalsocialistische rassenwetten. De Portugese Joden deden samen met goedwillende 
Amsterdamse wetenschappers als De Froe een poging zichzelf als niet-Joods te verklaren, 
benadrukkend dat zij niets met de Ashkenazische Joden te maken hadden, die de ware 
boosdoeners waren. De gemengd gehuwden, die tot aan het eind van de oorlog niet aan de beurt 
kwamen en zich zo muisstil mogelijk hielden, werden gered, behalve de personen onder hen die 
in hun enthousiasme ook maar één keer vergaten buiten huis de Jodenster te dragen. Die werden 
op hun beurt aangegeven door even goedbedoelende en gezagsgetrouwe buren, die vonden dat 
de vaderlandse wetten en regels nu eenmaal gehandhaafd dienden te worden. 

Kortom, de Joodse inwoners van Amsterdam zagen hun buren langzaam veranderen, min of meer 
vergelijkbaar met de bekende film The invasion of the bodysnatchers. De blikken veranderen. De 
afstand tussen mensen veranderde. De begroetingen werden anders. Terwijl de Joodse bevolking 
van Amsterdam Oost, getuige ook de onderstaande verhalen, zo lang als mogelijk probeerde te 
doen alsof er niets aan de hand was, veranderde de wereld om hen heen. De wereld van de buren. 
De wereld van de winkels en het openbare leven. Langzaam maar zeker kwamen de moordenaars 
dichterbij. In het navolgende hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van alle bewoners van de 
Oosterparkstraten voor zover bekend, die uiteindelijk hun leven in de gaskamer of elders onder het 
moordzuchtige regime bewust beëindigd zagen worden. Het is een verbijsterende hoeveelheid. 
Nog verbijsterender is echter dat we hier in Amsterdam zo weinig aandacht hebben besteed tot nu 
toe. Dat heeft er ongetwijfeld mee te maken dat we niet veranderd zijn. Alleen een eigengereide 
idioot of een ideologische hardliner pleegt verzet tegen machten die eindeloos veel groter zijn dan 
hem- of haarzelf. Laten we er, met oog op de toekomst, stuk voor stuk, vanaf heden zelf naar 
streven zulke idioten te worden. 

Dit is een hard boek. Mogen we er iets van leren. 

Amsterdam februari 2025 

 

Disclaimer voor de gebruiker 
Het boek baseert zich op publiek toegankelijke bronnen en websites (zoals joodsmonument.nl). 
Het 4 mei comite heeft zijn uiterste best gedaan om de rechthebbenden van de afbeeldingen die 
in dit boek getoond te achterhalen. Toch valt niet uit te sluiten dat op een afbeelding waar geen 
toestemming voor gevraagd hoeft te worden, nog auteursrecht rust. Wie fotoôs,video- en 
film(fragmenten), plattegronden, affiches etc. uit dit boek openbaar maakt is zelf verantwoordelijk 
en aansprakelijk voor een mogelijke inbreuk op het auteursrecht. 
Informatie voor de auteursrechthebbende 
Indien u, als auteursrechthebbende, toch een afbeelding of ander item tegenkomt en u bezwaar 
heeft tegen de publicatie ervan in dit boek dan kunt u contact opnemen via 
4meioosterparkbuurt@gmail.com  
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2. Vermoorde Joodse bewoners  Oosterparkbuurt  
 

Eerste Oosterparkstraat  

Eerste Oosterparkstraat 3-1 

Salomon Swalep, handelscorrespondent/journalist bij een persbureau, winkelier in damesmode en 

kantoorbediende bij een herenconfectiefabriek, Amsterdam, 9 mei 1916, Sobibor, 30 november 

1943. Salomon was de jongste zoon uit het gezin van sigarenmaker Eliazer Swalep, die al in 1917 

was overleden, en de in Alkmaar geboren Fijtje Werkendam, die in Pension Agsteribbe aan de 

Nieuwe Herengracht woonde en door de nationaalsocialisten werd vermoord. Salomon kwam in 

1922 in het Nederlandsch Israëlietisch Jongensweeshuis terecht, waar hij tot 1934 verbleef. 

Blijkbaar zag zijn moeder zich niet in de gelegenheid hem op te voeden. Het was ook vanuit het 

weeshuis dat hij zijn onderwijs kreeg. Na het doorlopen van de lagere school kwam Salomon op 

de MULO terecht. Salomon had journalistieke ambities en verdiepte zich tevens in de moderne 

talen. Bij het verlaten van het weeshuis in juni 1934 had hij een beroep als kantoorbediende 

gevonden. In 1935 was Salomon als redacteur bij een persbureau werkzaam. In dat jaar werd hij 

voorgoed ongeschikt voor de militaire dienst verklaard. Wij kennen daarvan niet de redenen. 

Salomon trouwde in februari 1939 met Rebecca Gerritse. Het echtpaar kreeg geen kinderen. In 

juni 1940 verhuisden Salomon en Rebecca, die op dat moment in de Hoendiepstraat woonden, 

naar Arnhem en keerde in augustus 1940 al weer terug, om op dit adres te gaan wonen. Salomon 

en Rebecca vertrokken op 18 mei 1943 vanuit Westerbork naar Sobibor, waar Rebecca direct 

vergast werd. Salomon was een van de weinige Nederlandse gevangenen die niet direct om het 

leven werd gebracht. Blijkbaar werd hij als dwangarbeider ingezet. In oktober 1943 kwam het tot 

een opstand in het kamp, waarna het door de nationaalsocialisten gesloten werd. Aanwezige 

getuigen werden vermoord. Mogelijk was Salomon een van hen. Een zus van Salomon, Esther, 

overleefde de oorlog en overleed in 1985. Een broer, Abraham, die vertegenwoordiger was en op 

Tilanusstraat 37-2 woonde, werd ook vermoord. 

Rebecca Swaalep-Gerritse, 

costumière/werkzaam bij 

lingeriefabriek SIDVA (S.I. de 

Vries), Amsterdam, 23 augustus 

1916, Sobibor, 21 mei 1943. 

Rebecca was een dochter uit het 

gezin van winkelier en 

marktkoopman in vis Isaäc 

Gerritse en Marianne de Klijn, 

die op de Westerstraat woonden 

en ook door de nationaal-

socialisten werden vermoord. 

Het gezin had zes kinderen, van 

wie er één de oorlog overleefde. 

In de oorlog had vader Gerritse 

enige tijd een licentie als 

Joodsche Zaak, een vis- en 

fruitwinkel in Westerstraat 110. 

Toen Rebecca met Salomon trouwde, was ze werkzaam als naaister bij de lingeriefabriek S.I. de 

Vries N.V. Het is ons niet helemaal duidelijk waarom Salomon en Rebecca in juni 1940 naar 

Arnhem verhuisden. Was dit mogelijk om een eigen zaak te beginnen? Hoe het ook zij: snel waren 

zij weer terug. Zoals gezegd reisden Rebecca en Salomon samen naar Sobibor, waar Rebecca 

direct vergast werd. Een broer van Rebecca, Maurits, overleefde de oorlog. Twee andere zussen 

en broers werden door de nationaalsocialisten vermoord: Marie (naaister), Sophia, Nathan 
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(musicus) en Jacob (winkelbediende, Linnaeuskade 1). Sobibor stond onder leiding van voormalig 

tramconducteur Erich Bauer, óder Gasmeisterô. Hij is de tweede persoon van links op de foto op de 

vorige pagina en de man zittend in het midden op onderstaande foto. Deze fotoôs geven goed de 

sfeer weer in Sobibor. 

 

Eerste Oosterparkstraat 3-2 

Levie Vogel (foto links), handelsreiziger, Amsterdam, 4 juli 1886, Sobibor, 2 april 

1943. Levie was een zoon van spiegelmaker Joël Vogel en Hanna Vogel-Korper. 

Levie trouwde in maart 1916 in Rotterdam met de in Rotterdam geboren Klaartje 

van Trommel, die aldaar in april 1923 op 40-jarige leeftijd overleed. Het echtpaar, 

dat in Rotterdam woonde, kreeg twee kinderen. In oktober 1923 hertrouwde 

Levie met Branca Fieijra. In ieder geval vanaf 1926 woonde het echtpaar weer in 

Amsterdam. In 1937 kwam het gezin op dit adres te wonen. Levie was in de 

oorlog werkloos. Op 25 maart arriveerden Levie en Branca in Westerbork en op 

30 maart 1943 werden beiden naar Sobibor getransporteerd, waar ze direct om het leven werden 

gebracht. Vier broers en zussen van Levie werden ook door de nationaalsocialisten om het leven 

gebracht: Abraham (reiziger), Helena, Mozes (magazijnbediende) en Wilhelmina. Zus Rebecca 

was al enige jaren voor het begin van de oorlog overleden. 

Branca Vogel-Fieijra, Amsterdam, 21 oktober 1885, Sobibor, 2 april 1943. Branca was een dochter 

van diamantversteller Isaac Fieijra en Naatje Scheermes. Zijn was de stiefmoeder van de twee 

dochters uit het eerdere huwelijk van Levie, Hanne en Roza Francina. Zij werd samen met haar 

man om het leven gebracht. Een zus van Branca, Keetje, die met handelsreiziger Philip Schrijver 

was getrouwd en met haar gezin in Groningen woonde, werd ook door de nationaalsocialisten 

vermoord. 

Hanna Vogel-Frank, borduurster en gordijnenmaakster, Rotterdam, 19 februari 1918, Auschwitz, 

12 februari 1943. Hanna was een dochter van Levie en Klaartje. Hanna trouwde in augustus 1942 

met Andries Frank, die bedrijfsleider en kok was in Rusthuis Frank op de Plantage Franschelaan. 

Andries had tijdelijk een sperre. Ook Hanna kreeg een sperre, omdat ze als verpleegster werd 

aangenomen in Rusthuis Frank. Volgens een aantekening van de Joodsche Raad was Hanna 

orthodox van religieuze opvattingen. Op 4 februari 1943 werden Hanna en haar man uiteindelijk 

toch opgepakt en afgevoerd naar Westerbork, waar beiden in dezelfde barak terechtkwam als de 



8 
 

moeder van Andries en het gezin van zijn zus Hanna Rachel. Op 9 februari 1943 werden allen op 

de trein naar Auschwitz gezet, waar Hanna direct om het leven werd gebracht, maar Andries 

ingezet werd als dwangarbeider. Hij overleefde nog enkele maanden. 

Een andere nog thuiswonende dochter van Levie en Klaartje, Roza Francina, die in 1921 geboren 

was en naast borduurster in de oorlog hulp in de keuken in een rusthuis was (mogelijk ook Rusthuis 

Frank), overleefde de oorlog. 

Eerste Oosterparkstraat 4 huis 

Abraham Espinosa, venter in bloemen en planten in Amsterdam Zuid en Amsterdam Oost, en 

bloemenhandelaar, Amsterdam, 7 september 1898, Auschwitz, 25 januari 1943. Abraham was een 

zoon van winkelier in suikerwaren Isaäc Espinosa en Flora Espinosa-de Haan, die beiden door de 

nationaalsocialisten om het leven werden gebracht. Abraham trouwde in 1920 met Mietje Meeter. 

Dit huwelijk, waaruit dochter Flora (naaister) en zoon Abraham geboren werden, eindigde in mei 

1924 door een scheiding. In december 1924 hertrouwde Abraham met de in het Duitse 

Herrenhausen geboren Anna Maria Luise Westerkamp, die geen Joodse achtergrond had. Met 

haar kreeg hij dochters Sara (1926) en Anna (1928) en zoon Isaac (1937). Abraham stuurt in 1935 

een ingezonden brief naar het communistisch dagblad De Tribune die geplaatst wordt onder de 

kop Kunnen de arbeiders geen kaarten voor wedstrijden in Frascati krijgen, met kritiek op de 

Amsterdamse boksbond. De tekst luidt als volgt. 

Kameraad redacteur, 

Donderdag j.l. deelde de voorzitter van den Amsterdamschen Boksbond mede, dat Zaterdag 25 

Maart begonnen zou worden met de kaartverkoop voor de finales, die Woensdag plaats vinden. 

Toen ik mij Vrijdagmiddag bij mevr. Willemse (dus eigenlijk nog te vroeg) om kaarten vervoegde, 

deelde men mij mede, dat alles reedsé uitverkocht was! 

Blijkbaar heeft de voorzitter Arie Smit de kaarten aan zijn vriendjes laten verkoopen, zoodat de 

arbeiders er naast staan. Die mogen alleen komen als er in de loods in de Haarlemmer Houttuinen 

gebokst wordt; voor Frascati krijgen zij echter geen kaarten. Bovendien heeft men de prijzen, die 

aanvankelijk 60 cent per kaart beliepen, opgejaagd tot f 1.50. Met dank voor de verleende 

plaatsruimte, kameraadschappelijk groetend, 

A.Espinosa 

1e Oosterparkstraat 5 

 

Het gezin woonde ruime tijd op Eerste Oosterparkstraat 5 huis, maar verhuisde in april 1939 naar 

dit adres. Eind juli 1942 verhuisde Abraham nog naar Nieuwe Kerkstraat 19, waar hij bij zijn vader 

Isaäc en een aantal broers introk. Het gezin kwam niet met hem mee en was al in 1941 verhuisd 

naar een ander adres. Mogelijk was sprake van een scheiding van tafel en bed. De 

archiefgegevens zijn echter niet geheel helder. In maart 1942 werd Abraham door de Amsterdamse 

politie opgepakt vanwege mogelijke heling van schoenen en andere waren. Hier zaten voor zover 

ons bekend geen ernstige consequenties aan vast. Eind augustus 1942 werd Abraham opgenomen 

en kwam in het Apeldoornsche Bosch terecht, waar hij behalve patient ook tuinman was. In januari 

1943 werd Abraham met de andere patienten en personeel naar Auschwitz vervoerd, waar hij om 

het leven werd gebracht. Zijn vrouw en enige kinderen overleven de oorlog. Een broer van 

Abraham, David,die ook bloemenventer is, stierf in september 1941 in Amsterdam. Vijf andere 

broers werden door de nationaalsocialisten vermoord: Joseph (sigarenmaker), Louis (winkelier), 

Max (leerafvalbewerker), Jacob (venter, Vrolikstraat 315 huis) en Salomon (kleermaker). 
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Eerste Oosterparkstraat 5-7 huis 

Joseph Noort, koopman en rijwielhandelaar, Amsterdam, 29 november 1896, Amsterdam, 2 april 

1941. Joseph was een zoon van Hartog Noort en Mietje 

Noort-de Jong (zie onder), die hier in huis woonden. Joseph 

trouwde in 1921 in Arnhem met Heintje Sternfeld (bijgaande 

advertentie is uit het Nieuw Israëlietisch Weekblad) en ging 

direct na het huwelijk met haar op dit adres wonen. Met 

Heintje kreeg Joseph één dochter, Meta, die in 1922 geboren 

werd en in huis woonde, net als de ouders van Joseph. 

Joseph had een rijwielhandel, en later een bedrijf in het 

inspecteren van woningen (het ging met name om insec-

tenverdelging) en adverteer-de in het socialistische Het Volk. 

In 1938 was Joseph lid van het initiatiefcomité Lucht-

bescherming Weesperzijde, dat in de Ysbreeker werd 

opgericht en onder voorzitterschap stond van Dr. D. de 

Miranda. Joseph overleed in april 1941 op dit adres. Een 

zus van Joseph, Saartje, overleefde de oorlog. Zus 

Henderine, die in Amersfoort woonfde werd door de 

nationaalsocialisten om het leven gebracht.  

Heintje Noort-Sternfeld, Zutphen, 29 december 

1892, Sobibor, 2 april 1943. Heintje was de 

dochter van de in Zutphen geboren  magazijn-

bediende en winkelier Joseph Sternfeld en de in 

Renkum geboren Fransje Hildesheim. Nog eind 

mei 1940 zet Heintje een 

advertentie voor een hulp in 

de huishouding. Heintje 

kwam op 23 maart 1943 in 

Westerbork aan en ging op 

30 maart 1943 op transport naar Sobibor, waar ze 

na aankomst direct vermoord werd. Een zus van 

Heintje, Antonetta, die in Enschede woonde, werd 

ook door de nationaalsocialisten om het leven 

gebracht, net als zus Clara, die in Arnhem 

woonde. 

Meta Noort, stenotypiste, kantoorbediende en handwerkster, Amsterdam, 6 juli 1922, Sobibor, 2 

april 1943. Meta was een dochter van koopman en rijwielhandelaar Joseph Noort en de in Zutphen 

geboren Heintje Sternfeld. Zij woonde met haar vader en moeder en grootouders op dit adres, waar 

ook de rijwielhandel gevestigd was. Vader Joseph overleed op 2 april 1941. Meta arriveerde op 23 

maart 1943 met haar moeder in Westerbork en werd op 30 maart 1943 vanuit Westerbork naar 

Sobibor getransporteerd, waar zij direct na aankomst vergast werd. 

Hartog Noort, rijwielhandelaar, Groningen, 26 januari 1869, Auschwitz, 21 januari 1943. Hartog 

was een zoon van de in Groningen geboren behanger Machiel Noort en Henderine Simmeren, die 

beiden rond 1930 overleden. Hartog trouwde in 1895 met Mietje de Jong. Het echtpaar, dat vijf 

kinderen kreeg waarvan er twee op jeugdige leeftijd overleden, woonde enige tijd in Amersfoort en 

vanaf 1934 in Amsterdam. In juli 1940 kwamen zij op dit adres te wonen, waar ze bij het gezin van 

zoon Joseph in kwamen te wonen. Na diens dood bleven ze op dit adres wonen. Het is niet 

helemaal duidelijk waarom zij eerder in Westerbork arriveerden dan de overige huisgenoten. 

Hartog en zijn vrouw zaten tot 18 januari 1943 in Westerbork en werden toen op transport naar 

Auschwitz gezet, waar beiden direct na aankomst vermoord werden. Een broer van Hartog, Mozes 

(zuiveraar), overleed in september 1940 in Amsterdam. Vijf zussen en een andere broer werden 
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door de nationaalsocialisten vermoord: Frouktje, Rachel (Den Haag), Bertha (Rotterdam), Roosje, 

Martha en Benjamin (behanger). 

Mietje Noort-de Jong, Den Ham, 11 maart 1868, Auschwitz, 21 januari 1943. Mietje was een 

dochter van de in Almelo geboren koopman Jozef (Joseph) de Jong en de eveneens in Almelo 

geboren Sara Velleman. Samen met haar man arriveerde ze in Auschwitz en werd daar vermoord. 

Twee zussen van Mietje, Henriette en Nanette, die beiden in Amsterdam Zuid woonden, werden 

ook door de nationaalsocialisten vermoord. 

Een dochter van Hartog en Mietje, Saartje, overleefde de oorlog. Voor zoon Joseph zie hierboven. 

Dochter Henderine tenslotte, die getrouwd was en in Amersfoort woonde, werd door de 

nationaalsocialisten vermoord. 

Eerste Oosterparkstraat 5-2 

Samuël Lek, diamantbewerker, Amsterdam, 3 november 1872, Sobibor, 26 maart 1943. Samuël 

was een zoon van schoenmaker Wolf Lek en Rachel Pruim. Samuël trouwde in 1906 in Zaandam 

met Kaatje Beekman. Het echtpaar kreeg één dochter, Rachel, die getrouwd was en in Zuid 

woonde. Ook zij zou door de nationaalsocialisten vermoord worden. Het gezin woonde sinds 1906 

in Amsterdam en vanaf februari 1934 op dit adres. In de oorlog was Samuël werkloos. Op 18 maart 

1943 arriveerde het stel in Westerbork. Op 23 maart 1943 werden Samuël en zijn vrouw uit 

Westerbork getransporteerd naar Sobibor, waar beiden direct om het leven werden gebracht. Een 

broer van Samuël, Hartog, die banketbakker was en op de Zeedijk woonde, werd ook door de 

nationaalsocialisten vermoord. Ook ongetrouwde zus Anna (naaister), die in Amsterdam Zuid 

woonde, werd door de nationaalsocialisten om het leven gebracht. 

Kaatje Lek-Beekman, Amsterdam, 1 maart 1877, Sobibor, 26 maart 1934. Kaatje was een dochter 

van steendrukker Valk Beekman en Leentje Polanus. Voor haar huwelijk woonde Kaatje in 

Zaandam. Een broer van Kaatje, Aron (voormalig transportondernemer), die nog in Amerika was 

geweest en op zijn oude dag op Ruyschstraat 79-2 woonde, overleed in februari 1942 in 

Amsterdam. Zijn vrouw zou, net als beider zoon Valk, door de nationaalsocialisten worden 

vermoord. Zus Elisabeth, die weduwe was en in Hilversum woonde, werd ook om het leven 

gebracht. 

Eerste Oosterparkstraat 7-1 

Nathan Bugtel, loopknecht, (ritueel) opzichter bakkerijen en 

lijkbegraver, Amsterdam, 28 januari 1885, Sobibor, 16 juli 1943. 

Nathan was een zoon van werkman, venter en koopman Isaac 

Bugtel en de in Meppel geboren Setje Meijer. Toen Nathan in 

1904 voor militaire dienst gekeurd werd, was hij loopknecht. In 

1912 trouwde Nathan met Sophie Kool. Het huwelijk bleef 

kinderloos. Sinds 1923 werkte Nathan als doodgraver bij het 

begrafeniswezen van de Nederlandsch Israëlietische 

Hoofdsynagoge. Het echtpaar woonde lange tijd op dit adres. 

Volgens zijn registratiekaart van de Joodsche Raad was Nathan 

orthodox in het godsdienstige. In de oorlog had Nathan enige tijd 

een sperre vanwege zijn doodgraversactiviteiten voor de NIHD. 

Op 13 juli 1943 werd Nathan samen uiteindelijk met zijn Sophie 

vanuit Westerbork naar Sobibor gedeporteerd, waar beiden na 

aankomst direct vergast werden. Een oudere zus van Nathan, 

Lena, die na het overlijden van haar tweede echtgenoot in 

Ritueel Rusthuis Zonlicht in de Den Textraat woonde, werd ook 

door de nationaalsocialisten vermoord. 
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Sophie Bugtel Kool, Amsterdam, 7 juli 1883, Sobibor, 16 juli 1943. Sophie was een dochter van 

barbier Zadok Kool en Eva Bleekveld. Ook Sophie had vanwege het doodgraversberoep van 

Nathan enige tijd een sperre. Drie jongere zussen van Sophie werden ook om het leven gebracht: 

Heintje, Mietje (koopvrouw, Transvaalkade 122-3) en Rebecca. 

Eerste Oosterparkstraat 7-2 

Wolf (Wally) Leeger (foto op marktkaart hieronder), sigarenmaker en marktkoopman, Amsterdam, 

18 juli 1902, Dachau, 3 maart 1945.  

 

Wally was een zoon van marktkoopman in textiel Elias Leeger en Rebecca Leeger-Wurms, die 

beiden door de nationaalsocialisten om het leven gebracht werden. 

Toen Wally in 1921 voor de dienst werd opgeroepen, was hij 

sigarenmaker. Hij werd vrijgesteld vanwege broederdienst. Wally 

trouwde in oktober 1922 met Grietje Schaap, die echter in augustus 

1923 overleed bij de geboorte van hun eerste zoon Elias. In 1932 

trouwde Wally opnieuw, met Celine Hamburg. Met haar woonde 

Wally op de Eerste Oosterparkstraat 61-1 en later op dit adres. Nog 

later verhuisde het gezin naar De Christiaan de Wetstraat 25-3. Met 

Celine kreeg Wally ook een kind, een dochter, Rita. Zowel Celine als 

Rita overleefden de oorlog, terwijl Wally en Elias beiden om het leven kwamen. In december 1935 

ging Wally persoonlijk failliet. Wally had in de oorlog een marktkar en stond in maart 1942 op de 

Joodse markt op de Gaaspstraat. In die maand doet Wally aangifte van de diefstal van een groot 

aantal textielstukken ter waarde van fl. 150. In december 1942 vindt nogmaals een vergelijkbare 

aangifte plaats. Ook staat Wally met zijn handel op de Joodse markt op de Joubertstraat , op een 
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voormalige speelplaats in de Transvaalbuurt. Het is ons niet bekend waarom Wally Leeger pas op 

6 juni 1944 in Westerbork terechtkwam. Mogelijk was hij gemengd gehuwd en was Celine niet-

Joods. Eind juli 1944 wordt Wally naar Theresienstadt gedeporteerd, vanwaar hij op 28 september 

1944 wordt getransporteerd naar Auschwitz. Op 10 oktober 1944 zit Wally in Dachau, waar hij 

uiteindelijk om het leven zal komen. Vier zussen en een broer van Wally werden ook door de 

nationaalsocialisten vermoord: Jansje (Tweede Boerhaavestraat 71 huis), Joseph (marktkoopman 

in ongeregeld), Schoontje (marktkoopvrouw, ôs Gravesandestraat 40), Hendrika en Bertha (ôs 

Gravesandestraat 38-3). 

Elias Leeger (foto rechts), Amsterdam, 31 augustus 1923, Auschwitz, 30 september 1942. Elias 

was een zoon van Wolf (Wally) en Grietje. Zijn moeder overleed bij 

zijn geboorte. Elias was vanaf februari 1940 werkzaam bij 

textielfabriek Hollandia-Kattenburg in Amsterdam Noord. Deze fabriek 

had een relatief groot aantal werknemers van Joodse afkomst die een 

sperre hadden omdat het bedrijf 

uniformen voor het Duitse leger 

maakte. Op die manier had Elias 

ook een sperre. Elias werd 

echter opgepakt omdat hij in 

Amsterdam na spertijd nog op 

straat liep en kwam op die 

manier eerder dan zijn vader in 

Westerbork terecht. Op 7 

augustus 1942 werd Elias van 

Westerbork naar Auschwitz 

getransporteerd, waar hij spoedig om het leven kwam. 

Eerste Oosterparkstraat 7-3 

Saartje Piel-Wurms, Amsterdam, 16 maart 1914, Sobibor, 16 april 1943. Saartje was een dochter 

van koopman Hijman Wurms en Aaltje Mok, die op Blasiusstraat 51-3 woonden en door de 

nationaalsocialisten werden vermoord. Saartje trouwde in april 1934 met de in Meppel geboren 

poelier Albert Marten Piel, die in mei 1933 gescheiden was van zijn eerste vrouw, Wilhelmina 

Hendrika Margaretha Swaab, met wie hij vijf en half jaar was samen geweest. In dit huwelijk werden 

in respectievelijk 1929 en 1930 de zonen Herman en Albert Marten geboren, die beiden de oorlog 

overleefden, net als hun moeder, die mogelijk niet Joods was. Ook het huwelijk van Saartje - die 

op de dag na de huwelijksvoltrekking was bevallen van zoon Hendrik - en Albert liep helaas niet 

goed. In 1936 overleed zoon Hijman niet lang na de geboorte. Er zou ook nog sprake zijn geweest 

van een zoon Sally, waarvan wij weinig terugvonden. In 1938 woonden Saartje en Albert niet meer 

samen en de officiële scheiding vond op 21 januari 1942 plaats. Saartje kwam in 1939, 

vermoedelijk met een of meer kinderen, op Tweede Oosterparkstraat 43-1 te wonen, en op 11 mei 

1940 op dit adres. In augustus 1942 trok Saartje met kinderen tijdelijk bij haar ouders op de 

Blasiusstraat in, om in september 1942 weer op dit adres te gaan wonen. Op 13 april 1943 werd 

Saartje vanuit Westerbork naar Sobibor getransporteerd, waar zij na aankomst vergast werd. Haar 

kinderen overleefden op ons onbekende wijze de oorlog. Voormalig echtgenoot Albert was al 

eerder in 1943 in Kamp Amersfoort opgenomen geweest (en werd vrijgelaten), kwam in 1944 daar 

nogmaals terecht en overleed in april 1945 in Duitsland. Behalve de ouders van Saartje werden 

ook zeven broers en zussen van Saartje om het leven gebracht: Isaak (magazijnbediende, 

Christiaan de Wetstraat 16-3), Mietje (dienstbode, Blasiusstraat 51-3), Aron (expeditieknecht, 

Blasiusstraat 51-3), Abraham (bekleder, Blasiusstraat 51-3), David (los werkman, Blasiusstraat 51-

3), Jacob (Blasiusstraat 51-3) en Esther (Blasiusstraat 51-3). 

Onderstaande familie stond ook op dit adres ingeschreven. Mogelijk woonde Saartje bij hen in. 
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Gerrit Verdoner (foto met dochter hieronder), magazijn-

bediende, briljantsnijder, venter in galanteriën, dassenmaker 

en coupeur, Amsterdam, 8 april 1897, Mauthausen, 15 oktober 

1942. Gerrit was een zoon van diamantbewerker Barend Willem Verdoner en de in Groningen 

geboren Reintje van Coevorden, die in Amsterdam Zuid in de Diamantbuurt wonen en beiden door 

de nationaalsocialisten vermoord werden. Gerrit trouwde, na een ULO-opleiding, in 1926 met 

Wilhelmina Helena Paulina Maria Meijers. Het echtpaar kreeg één dochter, Reina, die in 1930 

geboren werd. Vanaf 1934 ventte Gerrit in consumptieijs en galanterieën; eerst in de hele stad, 

later alleen nog in Oost. Het gezin woonde lange tijd op dit adres. In mei 1942 wordt Gerrit door de 

Amsterdamse politie opgepakt wegens een poging tot omkoping van een ambtenaar. Hij komt in 

juli 1942 in Kamp Amersfoort terecht en wordt van daaruit op 3 oktober 1942 naar Mauthausen 

gedeporteerd, waar hij binnen enkele weken om het leven komt. 

 

Een broer van Gerrit, Joël, overleefde de oorlog. Zus Carolina, die getrouwd was en op Graaf 

Florisstraat 7-2 woonde, werd met echtgenoot Abraham Pool om het leven gebracht.  

Wilhelmina Helena Paulina Maria Verdoner-Meijers, (foto met dochter hieronder), dassenmaakster, 

Amsterdam, 31 augustus 1898, Sobibor, 20 maart 1943. Wilhelmina was een dochter van de in 

Borculo geboren koopman en venter in galanterieën, speelgoed en feestartikelen Hartog Meijer 

Meijers en de in Zelhem geboren Jetjen Meijers-Berlijn, die op Miquelstraat 26-1 woonden en 

beiden door de nationaalsocialisten omgebracht werden. Wilhelmina was geboren op de 

verjaardag van koningin Wilhelmina en tevens de dag dat zij meerderjarig werd 

verklaard, en naar haar benoemd. Op 17 maart 1943 ï echtgenoot Gerrit was 

inmiddels in Mauthausen overleden ï werd Wilhelmina met dochter Reina op 

transport gezet naar Sobibor. Na aankomst werden beiden direct vergast. Twee 

broers van Wilhelmina, Mozes (koopman) en Bernard (kantoorbediende, 

Blasiusstraat 78-1), werden ook door de nationaalsocialisten vermoord. 

Reina Verdoner (fotoôs hierboven en hieronder met ouders, en foto rechts), 

Amsterdam, 22 mei 1930, Sobibor, 20 maart 1943. Reina was een dochter van 

Gerrit en Wilhelmina. 
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Eerste Oosterparkstraat 9-2 

Samuel Drukker, diamantbewerker, Amsterdam, 18 april 1869, Sobibor, 9 april 1943. Samuel was 

een zoon van sjouwerman Wolf Drukker en Judic Soesan. In 1896 trouwde Samuel in Hoorn met 

de uit Hoorn afkomstige Betje Klein, met wie hij twee zonen 

kreeg, Wolf in 1897 en Salomon in 1901. Samuel was lid van 

de Algemene Nederlandsche Diamantbewerkersbond. Het 

gezin woonde in ieder geval al in 1924 op dit adres. Op 25 april 

1943 arriveerden Samuel en Betje in Westerbork. Er werden 

nog enige pogingen gedaan om uitstel van deportatie te 

krijgen, onder andere een bericht van de firma Asscher dat 

Samuel een zeer specifieke specialiteit als diamantbewerker 

had, en dat Betje niet volledig Joods van achtergrond zou zijn. 

Een en ander mocht echter niet baten. Op 6 april 1943 werden 

Wolf en zijn vrouw naar Sobibor getransporteerd, waar ze na aankomst direct vergast werden. Een 

zus van Samuel, Esther, die op Miquelstraat 54-1 woonde, werd ook vermoord. Ook broer Mozes, 

die marktkoopman en handelsreiziger was en op de Andreas Bonnstraat 38-1 woonde, werd door 

de nationaalsocialisten vermoord. 

Betje Klein, Hoorn, april 1867, Sobibor, 9 april 1943. Betje was een dochter van kramer Salomon 

Klein en Engeltje Polak. De vader van Betje stierf een maand voordat Betje geboren werd. Moeder 

Engeltje hertrouwde met Benjamin Cohen. Een oudere volle zus van Betje was Trijntje, die in 1866 

geboren was. Zij overleed in februari 1942 in Hoorn op 76-jarige leeftijd. Een halfbroer van Trijntje 

uit het huwelijk van Engeltje met Benjamin Cohen, Meijer Benjamin, overleefde de oorlog. Halfzus 

Clara (Zaandam) en halfbroer Heiman (koopman) werden door de nationaalsocialisten vermoord. 

De kinderen van Samuel en Betje woonden niet meer thuis. De oudste zoon, Wolf, was 

diamantbewerker, koopman en musicus en woonde in Zuid. Hij werd ook door de 

nationaalsocialisten om het leven gebracht. Zijn jngere broer, Salomon, overleefde de oorlog en 

emigreerde in 1951 naar Canada. 

Eerste Oosterparkstraat 9-3 

Samuel Bokkie (fotoôs links en rechts), kleermaker, Amsterdam, 

4 april 1896, Midden-Europa, 31 maart 1944. Samuel was een 

zoon van Salomon Isaac Bokkie en Roosje Meijer. Samuel 

trouwde in 1922 met Mathea Bolle, met wie hij dochters Rosa en 

Duifje krijgt. Mathea overleed in 

1929. In 1932 hertrouwde Samuel 

met Sara Roosnek. Dit huwelijk 

eindigde in mei 1939 in een 

scheiding. In augustus 1939 

hertrouwde Samuel met Theresia 

Ourhaan, die bij hem op dit adres 

introk. Samuel had op dit adres een 

atelier in huis. In de loop van 1942 

kwam Samuel in het werkkamp 

Sellingerbeets in Groningen 

terecht. Begin oktober 1942 arriveerde Samuel in Westerbork, 

vanwaar hij op 23 oktober 1942 naar Auschwitz werd getransporteerd. 

Hij werd hier niet direct om het leven gebracht maar vermoedelijk 

ingezet als dwangarbeider, wat hij nog enige jaren overleefde. De 

exacte sterfdatum van Samuel is niet bekend. Bovengenoemde datum is als sterfdatum vastgesteld 

als uiterst mogelijk datum dat Samuel nog in leven had kunnen zijn. Zes broers en zussen van 

Samuel werden ook door de nationaalsocialisten om het leven gebracht: Mozes (schoenmaker), 
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Judith, Netje (hulp in de 

huishouding, Cilliersstraat 15-3), 

Vrouwtje, Isaac (broodbezorger, 

Veeteeltstraat 71 huis) en 

Saartje. 

Theresia Bokkie-Ourhaan (foto hieronder met stiefdochter Duifje), Amsterdam, 27 juli 1902, 

Auschwitz, 30 september 1942. Theresia was een dochter van koopman Abraham Ourhaan, die in 

maart 1943 in Medemblik overleed, en Eva Ourhaan-Nijkerk, die in het Centraal Israëlietisch 

Krankzinnigengesticht Het Apeldoornsche Bosch zat en door de nationaalsocialisten vermoord 

werd. Theresia werd eerder gedeporteerd dan haar echtgenoot, die in een werkkamp zat, namelijk 

op 7 augustus 1942, nadat zij bij een razzia in Amsterdam was opgepakt. Niet lang daarna kwam 

zij in Auschwitz om het leven. Een zus van Theresia, Rosa, die marktkoopvrouw en winkelierster 

was en met haar gezin op de Eerste van Swindenstraat 22 huis woonde, werd ook om het leven 

gebracht.  

 

Duifje (Doortje) Bokkie (foto hierboven en volgende pagina rechts), ateliernaaister, Amsterdam, 7 

september 1924, Sobibor, 9 juli 1943. Duifje was een dochter van Samuel en Mathea. Na de lagere 

school (President Brandtstraat en Willem Beukelszstraat) ging Duifje naar de Hortus Hogeschool 



17 
 

en begon op haar veertiende te 

werken in de confectie, bij de 

Gebroeders de Groot aan de 

Herengracht. Duifje had in de oorlog 

een sperre, omdat haar bedrijf 

uniformen voor de Duitse Wehr-

macht maakt. Na het oppakken van 

stiefmoeder Theresia woonde zij 

met zus Rosa alleen in het huis aan 

de Eerste Oosterparkstraat. Rosa 

werd in oktober 1942 opgepakt en 

naar een verzamelplaats, een 

school aan het Adama van 

Scheltenplein gebracht ter deportatie, maar wist te ontsnappen. 

Zij dook onder en wist de oorlog te overleven . Ook Doortje werd 

de gelegenheid geboden om onder te duiken, maar zij wilde niet 

en bleef alleen op dit adres achter. Uiteindelijk werd Doortje bij 

een van de laatste grote razziaôs in Amsterdam in juni 1943 

opgepakt. Ze kwam op 20 juni 1943 in Westerbork terecht, 

vanwaar ze op 6 juli 1943 op transport naar Sobibor werd 

gesteld. Daar werd Doortje direct na aankomst vergast. 

Eerste Oosterparkstraat 11 huis 

Aäron Asser, wijnkopersknecht, distillateur en kruidenier, 

Amsterdam, 3 september 1888, Sobibor, 2 juli 1943. Aäron was 

een zoon van sjouwerman Isaac Asser en Saartje Wagenaar. Bij 

zijn keuring voor militaire dienst in 1907 was Aäron 

wijnkopersknecht. Hij werd vrijgesteld vanwege 

lichaamsgebreken. In 1921 trouwde Aäron met de negen jaar 

jongere Alida Con. Het huwelijk bleef kinderloos. Het echtpaar 

woonde in ieder geval vanaf 1925 op dit adres, waar ze een 

kruidenierswinkel aan huis hadden. Op 6 september 1942 kwam 

Aäron in Kamp Westerbork aan. Hij wist hier geruime tijd te 

blijven. Op 29 juni 1943 werden Aäron en zijn vrouw Alida naar 

Sobibor getransporteerd, 

waar beiden na 

aankomst direct vergast 

werden. 

Alida Asser-Con, 

Amsterdam, 31 juli 1897, 

Sobibor, 2 juli 1943. Alida 

was een dochter van 

diamantslijper Samuel 

Con en Betje Mof. Een 

broer van Alida, Jesaya 

Meijer, overleefde de oorlog. Tien andere broers en zussen 

werden door de nationaalsocialisten om het leven gebracht: 

Hartog (kantoorbediende), Isaac Baruch (pensionhouder en 

koopman), Andries (bakkerspatroon, Blasiusstraat 28 huis), 

Bloeme (zie onder), Philip (koopman, Den Haag), Maurits 

(diamantslijper), Naatje (Burmanstraat 18-1), Joseph Abraham 
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(diamantslijper, Gijsbrecht van Aemstelstraat 32-2), Israël Hijman (diamantbewerker, Burmanstraat 

18-1) en Henriette (Den Haag). 

Bloeme Con, diamantbewerkster en hulp in de huishouding in een rusthuis, Amsterdam, 26 

december 1884, Sobibor, 4 juni 1943. Bloeme was een ongetrouwde dochter van Samuel Con en 

Betje Con-Mof en een zus van Alida. Bloeme woonde enige tijd in op dit adres, maar verhuisde in 

juli 1941 naar Burmanstraat 18-1, waar zus Naatje en broer Israël woonden. Bloeme had enige tijd 

een sperre vanwege haar werkzaamheden als hulp in de huishouding en verpleegster in rusthuis 

Con aan Ceintuurbaan 175. Later werd zij voor de Joodsche Raad werkzaam bij de afdeling 

voedselvoorziening. Volgens de Joodsche Raad was Bloeme op 

godsdienstig gebied orthodox positief. Op 26 september 1942 

arriveerde Bloeme in Westerbork. Ook zij wist zich geruime tijd 

in dit kamp te handhaven, maar werd uiteindelijk op 1 juni 1943 

naar Sobibor gedeporteerd, waar ze direct na aankomst 

vermoord werd. 

Eerste Oosterparkstraat 11-1 

Schoontje Boas-Sarlie (foto rechts), Amsterdam, 14 januari 

1879, Auschwitz, 3 december 1942. Schoontje was een dochter 

van diamantslijper, sigarenmaker en loper Hartog Sarlie, en 

Vrouwtje Hen. Schoontje trouwde in 1906 in Zaandam met 

vleeshouwer Abraham Boas, die in 1933 overleed. In 1908 werd 

dochter Klara geboren, in 1913 zoon Louis, die onderwijzer en 

leraar Frans werd en de oorlog zou overleven, en in 1922 dochter 

Frieda Esther. Beide dochters woonden bij Schoontje in huis. Zoon Louis woonde sinds zijn 

trouwen in januari 1940 samen met zijn echtgenote op een eigen adres, in Amsterdam Centrum. 

Schoontje arriveerde op 18 november 1942 in haar eentje in Westerbork; haar dochters (zie onder) 

waren er niet bij. Op 30 november 1942 werd Schoontje van Westerbork naar Auschwitz 

getransporteerd. Hier werd zij direct na aankomst om het leven gebracht. Een zus van Schoontje, 

Esther, overleed in november 1942 in Amsterdam. Zus Clara, die op de Vrolikstraat 168-1 woonde, 

werd door de nationaalsocialisten vermoord. 

Klara Boas, kantoorbediende, Amsterdam, 3 juni 1908, Sobibor, 

28 mei 1943. Klara was een dochter van Abraham en Schoontje. 

Klara rondde de MULO af en leerde ook steno, Duits en Engels. 

Daarna deed zij de avondschool boekhouden. Klara begon haar 

loopbaan als kantoorbediende, en werd in de oorlog vrijwillige 

verzorgster bij een Joodsche wijkvereniging. Mogelijk had zij in 

dat kader een sperre. Volgens de Joodsche Raad was Klara 

liberaal in haar godsdienstige opvattingen. Op 20 mei 1943 

kwam Klara in Westerbork terecht, waarschijnlijk met haar 

zuster Frieda Esther. Op 25 mei 1943 werden ze op transport 

gezet naar Sobibor, waar zij na aankomst direct vergast werden.  

Frieda Esther Boas (foto rechts), kantoorbediende, Amsterdam, 

10 december 1922, Sobibor, 28 mei 1943. Frieda was een 

dochter van Abragam en Schoontje. In de oorlog was Frieda 

stenotypiste bij de Joodsche Raad en had in dat kader 

vermoedelijk ook een sperre. 
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Eerste Oosterparkstraat 11-2 

Abraham Wagenaar (foto rechts met zoon en op 

marktkaarten hieronder), diamantbewerker, 

marktkoopman, boekhouder en godsdienstonderwijzer, 

Amsterdam, 12 september 1888, Auschwitz, 1 oktober 

1942. Abraham was een zoon van diamantslijper 

Nathan Wagenaar, die op Blasiusstraat 15-3 woonde 

en in 1943 nog op 85-jarige leeftijd door de 

nationaalsocialisten werd vermoord, en Lena 

Wagenaar-Agsteribbe, die al in 1912 was overleden. 

Abraham trouwde in 1916 met Naatje Swaab. Het gezin 

kreeg twee kinderen: zoon Nardus in 1917 en dochter 

Esther in 1919. Het echtpaar woonde lang op dit adres. 

Op 26 september 1942 arriveerde het echtpaar 

Wagenaar met dochter Esther en zoon Nardus in Westerbork. Op 28 september 1942 werden zij 

op transport naar Auschwitz gesteld, waar Abraham, Mietje en Esther direct na aankomst door de 

nationaalsocialisten om het leven werden gebracht. Een zus van Abraham, Maria, overleefde de 

oorlog. Zussen Heintje, Dina (Den Haag) en Rozette werden vermoord. 

Naatje Wagenaar-Swaab (foto hieronder met dochter Esther), Amsterdam, 17 juni 1892, 

Auschwitz, 1 oktober 1942. Naatje was een dochter van 

diamantmakelaar Simon Swaab en Esther Verdoner, die op 

Blasiusstraat 20-1 woonden en beiden door de 

nationaalsocialisten om het leven werden gebracht. Een zus 

van Naatje, Carolina, werd ook vermoord, net als broer Philip, 

die diamantslijper was.  

Nardus Wagenaar, boekhouder en ambtenaar bij de 

Nederlandsch Israëlietische Hoofdsynagoge, Amsterdam, 30 

september 1917, Auschwitz, 31 januari 1943. Nardus was een 

zoon van Abraham en Naatje en ging na de tweejarige MULO 

als magazijnbediende aan het werk. Later kwam Nardus te 

werken voor de NI 

Hoofdsynagoge. Nar-

dus adverteerde onder 

andere in het Joodsche 

Weekblad. Op 26 

september 1942 kwam 

Nardus in Westerbork terecht en op 28 september 1942 

werd hij met de rest van de familie naar Auschwitz gestuurd. 

Nardus werd echter uitgekozen om dwangarbeid te 

verrichten, dus werd niet direct vermoord. We weten niets 

van die laatste periode. 

Esther Mechanicus-Wagenaar (zie foto boven met moeder), 

magazijnbediende, kantoorbediende en kinderjuffrouw, 1 

mei 1919, Auschwitz, 1 oktober 1942. Esther was een 

dochter van Abraham en Naatje. Op 5 augustus 1942 

trouwde Esther met magazijnbediende Simon Mechanicus. Ook Simon werd door de 

nationaalsocialisten vermoord. 

Eerste Oosterparkstraat 31-2 v 

Engeltje Eljon, dienstbode, Amsterdam, 15 oktober 1885, Auschwitz, 25 januari 1943. Engeltje was 

een ongetrouwde dochter van diamantslijper Abraham Eljon en de uit Zaltbommel afkomstige 
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Kaatje Hartog, die beiden ver voor de oorlog waren overleden. Engeltje verhuisde in januari 1941 

naar Middenweg 195 en in oktober 1941 naar het Apeldoornsche Bosch; we weten niet of dit als 

patiënt of in een andere hoedanigheid was. In de nacht van 21 op 22 januari 1943 wordt de 

instelling ontruimd en patiënten, vergezeld door verzorgend personeel, afgevoerd naar Auschwitz, 

waar allen worden vermoord. Een broer van Engeltje, Maurits, overleeft de oorlog. Zus Esther 

(Mechelen, België), broer Jacob (diamantsnijder, Vrolikstraat 141 huis) en zus Selly werden door 

de nationaalsocialisten omgebracht. 

Eerste Oosterparkstraat 32-2 achter 

Meijer Swelheim, kleermaker en koopman in bloemen, Amsterdam, 22 september 1906, 

Blechhammer, 28 februari 1943. Meijer was een zoon van de in Rhenen geboren sigarenmaker 

Salomon Swelheim, die in 1938 overleden was, en de in Dalen (Drente) geboren Bertha ten Brink, 

die in Rusthuis Halberstadt woonde aan de Plantage Middenlaan 17 en door de 

nationaalsocialisten vermoord werd. Een oudere broer en zus van Meijer, Joseph en Suz(s)anna, 

stierven in het eerste jaar van hun leven. Meijer heeft alleen lager onderwijs, Wanneer Meijer in 

1925 gekeurd wordt voor militaire dienst, is hij kleermaker. Meijer komt bij de ziekenverpleging 

terecht. Ook in 1936 en in 1938 hoort Meijer ï vermoedelijk als reservist  ï nog bij de Genees-

kundige Troepen. Blijkbaar bevalt hem dat. In 1933 trouwt Meijer met de uit Elberfeld (Duitsland) 

afkomstige, bijna tien jaar oudere Elfriede Brück. Het echtpaar krijgt geen kinderen. Tragisch is 

haar overlijden in 1937. In september en december 1941 wordt Meijer door de Amsterdamse politie 

aangehouden op verdenking van diefstal en/of heling van rijwielen. We kennen hier niet de 

consequenties van. Bij zijn laatste aanhouding blijkt hij in het bezit te zijn van een gouden zegelring. 

We weten niet wanneer Meijer in Westerbork terechtkomt, maar op 5 oktober 1942 wordt hij 

gedeporteerd naar Auschwitz. Hij wordt daar niet direct om het leven gebracht, maar ingezet als 

dwangarbeider in kamp Blechhammer, een subkamp van Auschwitz waar uit steenkool benzine 

wordt vervaardigd. Dit houdt hij nog enkele maanden vol en overlijdt dan. 
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Eerste Oosterparkstraat 33 huis 

Israël Pach (foto volgende pagina rechts), diamantbewerker en kleermaker, Amsterdam, 10 januari 

1908, Dachau, 29 april 1945.  

 

Israël was een zoon van diamantbewerker, koopman en venter in aardappelen, groenten en fruit 

Mozes Pach en Rachel Zwaaf, die op Tweede Boerhaavestraat 11-3 woonden en door de 
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nationaalsocialisten om het leven werden gebracht. In 1933 

trouwde Israël met Rebecca Hamburg. Het stel woonde enige tijd 

op Tweede Boerhaavestraat 58-3 en verhuisde in november 1940 

naar dit adres. Hun enige dochter Rachel, die in 1935 geboren was, 

was inmiddels vijf jaar oud. Op 7 mei 1943 komt Israël in Kamp 

Vught terecht. Hij verblijft daar geruime tijd en wordt op 31 januari 

1944 opgenomen in het ziekenhuis. We weten niet waarom. Hierna 

komt Israël in Westerbork terecht, vanwaar hij op 23 maart 1944 

naar Auschwitz wordt getransporteerd. Israël doet nog 

verschillende andere kampen aan, zoals Buchenwald, Flossenburg 

en uiteindelijk Dachau, waar hij vlak voor het einde van de oorlog 

overlijdt. Een zus van Israël, de ongehuwde Christina, die 

kleermaakster is en nog bij haar ouders op de Tweede 

Boerhaavestraat woont, wordt ook vermoord, net als broer Levie, die diamantbewerker is en in Zuid 

woont. 

Rebecca Pach-Hamburg (foto rechts), verkoopster, Amsterdam, 10 

juni 1909, Sobibor, 11 juni 1943. Rebecca was een dochter van 

Louis Hamburg, die een sigarenzaak Erota had op Camperstraat 20, 

en Rosa de Leon. Het echtpaar woonde op de nabije Tilanusstraat 

56 huis. Beiden werden door de nationaalsocialisten vermoord. 

Rebecca komt in mei 1943 met Israël en dochter Rachel in Kamp 

Vught terecht. Wanneer bekend gemaakt wordt dat alle kinderen in 

Kamp Vught via het zogenaamde kindertransport zullen worden 

gedeporteerd naar speciale kinderkampen (zie brief hiernaast), en 

ouderlijke begeleiding nodig is, besluit moeder Rebecca mee te 

gaan. Israël blijft achter. Rebecca en Rachel worden net als andere 

kinderen en ouders via Westerbork naar Sobibor getransporteerd, 

waar allen na aankomst direct vergast worden. Twee zussen en een 

broer van Rebecca worden ook door de nationaalsocialisten vermoord: Rachel (Tilanusstraat 56 

huis), Anna (Eerste Oosterparkstraat 42-2; zie aldaar) en Barend 

(Apeldoornsche Bosch). Twee zussen en een broer van Rebecca 

worden ook door de nationaalsocialisten vermoord: Rachel 

(Tilanusstraat 56 huis), Anna (Tilanusstraat 56 huis) en Barend 

(Apeldoornsche Bosch). 

Rachel Pach (foto rechts), Amsterdam, 18 april 1935, Sobibor, 11 

juni 1943. Rachel was een dochter van Israël en Rebecca. 

Eerste Oosterparkstraat 33-1 

Salomon Pach (fotoôs links en rechts), rijwielmaker en rusthuis-

houder, Amsterdam, 26 januari 1900, Auschwitz, 26 januari 1943. 

Salomon was een zoon van de in 

Haarlem geboren diamantversteller Eliazar Wolf Pach, die in 1937 

overleed, en de in Londen geboren Vogeltje 

Kloot, die op Vrolikstraat 325-1 woonde en 

door de nationaalsocialisten werd 

vermoord. We weten weinig van de jeugd 

van Salomon. Volgens een mededeling op 

Joods Monument zou hij mogelijk lid van de 

AJC, de socialistische Arbeiders 

Jeugdcentrale zijn geweest. In 1929 

arriveerde Salomon in Deurne, België, als 

fietsenmaker. Later woonde Salomon als 
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chauffeur in Antwerpen en nog later woonde hij enige tijd in Tsjechoslowakije. Vanaf 1932 was 

Salomon weer terug in Amsterdam. In 1936 kwam hij op dit adres te wonen en is chauffeur. In 1937 

trouwde Salomon met de uit het Poolse Szcerzec afkomstige 

Breindel Schütz. Er waren geen kinderen in dit huwelijk.  Mogelijk 

was Breindel wel zwanger geweest, getuige de advertentie hieronder 

uit juli 1942. In de oorlog start Salomon een rusthuis. Bijgaande 

advertentie is uit het 

Joodsch Weekblad van 

augustus 1942. Het pension 

zou volgens sommige 

berichten LORA hebben 

moeten heten. Salomon 

arriveert met zijn vrouw op 

24 september 1942 in Westerbork. Het echtpaar weet zich hier enige 

maanden te handhaven, maar wordt dan op 23 januari 1943 toch op 

de trein naar Auschwitz gezet, waar beiden direct na 

aankomst vermoord worden. Het is de 43e verjaardag 

van Salomon. Drie broers en een zus van Salomon 

worden ook door de nationaalsocialisten vermoord: Samuel (marktkoopman), Jacob 

(diamantbewerker, Iepenweg 25-3), David (marktkoopman, Gent (België)) en Sara.  

Breindel Pach-Schülz, Scerzec, 8 september 1906, Auschwitz, 26 januari 1943. Breindel was een 

dochter van Chaim Israel Chülz en Chaje Debora Gratz. Breindel woonde in Praag voordat ze in 

1932 naar Amsterdam kwam. We weten verder niets van haar.  

Rachel Hamme-de Blaauw, Amsterdam, 17 maart 1875, Auschwitz, 19 februari 1943. Rachel was 

een dochter van de in Maarsseveen geboren voddenkoopman en bediende Mozes Salomon de 

Blaauw en Judik Zomerplaag. Rachel kwam uit een klein gezin. Rachel trouwde in 1898 met de in 

Den Haag geboren diamantslijper Simon Hamme, van wie ze vijf kinderen kreeg. Simon overleed 

in 1930. Rachel woonde lange tijd op Vrolikstraat 363-1. In september 1939 verhuisde ze naar 

Blasiusstraat 78-1 en oktober 1941 naar dit adres, vermoedelijk als pensiongast van de familie 

Pach. In januari 1943 verhuisde Rachel nog naar de Nieuwe Herengracht 159 huis. Mogelijk was 

daar ook een pension gevestigd. Op 9 februai 1943 kwam Rachel in Westerbork aan. Op 16 

februari 1943 werd Rachel op de trein naar Auschwitz gezet. Hier werd zij direct na aankomst om 

het leven gebracht. De vijf kinderen van Simon en Rachel werden ook allen door de 

nationaalsocialisten vermoord: Emanuel (weekbladbezorger, Derde Oosterparkstraat 6-3), Mozes 

(slager en tijdschriftenbezorger, Schalkburgerstraat 18-1), Sara (Blasiusstraat 78-1), Henriet en 

Hartog (reiziger, Blasiusstraat 76-3). 

Eerste Oosterparkstraat 36-1 

Roosje Gotlieb-Hildersheim, dienstbode, Gorinchem, 31 januari 1864, Amsterdam, 15 januari 

1943. Roosje was een dochter van de in Deventer geboren koopman Juda Simon Hildersheim en 

de in Beesd geboren koopvrouw Klazina Hendrina van Straaten. Roosje woonde sinds 1890 in 

Amsterdam, waar ze dienstbode was. In 1893 trouwde Roosje in Amsterdam met de in Grave 

geboren venter Isaac Gotlieb, die in 1939 overleed. Het echtpaar woonde aansluitend enige tijd in 

Grave en arriveerde in 1909 weer in Amsterdam. Inmiddels waren al zes kinderen geboren, 

waarvan er twee jong overleden. Sinds juni 1938 woonde het echtpaar op Tweede 

Oosterparkstraat 6-1 en vanaf augustus 1939 ï vader Isaac was inmiddels overleden ï op dit 

adres. De kinderen waren inmiddels uitgevlogen. Roosje overleed in Amsterdam. Een broer van 

Roosje, Isaac (venter), stierf in augustus 1941 in Bloemendaal. Een andere broer en twee zussen 

van Roosje werden door de nationaalsocialisten vermoord: Samuel (koopman in brillen), Betje en 

Leentje. Vier kinderen van Isaac en Roosje werden ook vermoord: Juda (arbeider), Jacob 

(grondwerker, President Brandstraat 58-1), Theresia en Mozes (werkverschaffingsarbeider, 

Blasiusstraat 105-1). 
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Eerste Oosterparkstraat 37-2a 

Philip van Gelder, diamantbewerker en loopknecht, Amsterdam, 26 september 1903, Auschwitz, 

31 december 1942. Philip was een zoon van de uit Groningen afkomstige diamantbewerker 

Jacques van Gelder en Branca van Gelder-Groenstad, die beiden door de nationaalsocialisten 

vermoord werden. Vanaf 1922 bracht Philip zijn diensttijd bij de infanterie door te Amersfoort. Philip 

woonde lange tijd bij zijn ouders in de Nieuwe Kerkstraat. Philip was lid van de A.N.D.B., de 

Algemeene Nederlandsche Diamantbewerkersbond onder leiding van Henri Polak. Pas in 

december 1941 vindt Philip een huwelijkspartner in de 52-jarige Rachel Drukker. Hij is dan zelf 38. 

Er komen geen kinderen voort uit het huwelijk. In mei 1942 komt Philip in werkkamp Ruinen terecht 

ï er zijn nog enige brieven van Philip bewaard ï en vandaar in Westerbork.  

 

Ook uit Westerbork is nog een brief over. Philip biedt zich vrijwillig aan zijn vrouw op 18 september 

1942 naar het Oosten te vergezellen. Het echtpaar wordt echter gescheiden en Rachel direct na 

aankomst vergast. Philip overleeft nog enkele maanden als dwangarbeider. Een broer van Philip, 

Isidore, die in het Centraal Israëlietisch Krankzinnigengesticht Het Apeldoornsche Bosch zit, wordt 

ook door de nationaalsocialisten om het leven gebracht. 

Rachel van Gelder-Drukker, huishoudster, Leiden, 11 augustus 1889, Auschwitz, 21 september 

1942. Rachel was een dochter van de uit Zaandam afkomstige koopman Eliazer Drukker en de uit 

Kortenhoef afkomstige Betje de Leeuw, die beiden ver voor de oorlog overleden. Een broer van 

Rachel, Benjamin (rijwielhersteller; Benjamin maakte in mei 1943 een eind aan zijn leven), werd 

ook door de nationaalsocialisten vermoord, net als een zus, Roosje. 

Eerste Oosterparkstraat 40-1 

Louis Marcus Best, diamantsnijder en koopman, Amsterdam, 26 mei 1879, Auschwitz, 10 

september 1942. Louis was een zoon van de in Alkmaar geboren slachtersknecht en debitant der 

Staatsloterij Mozes Best en Magdalena Ossedrijver, die beiden begin jaren twintig van de twintigste 

eeuw overleden. Na zijn lagere school werd Louis opgeleid als diamantwerker. Dat was ook zijn 

beroep toen hij in 1897 werd gekeurd voor militaire dienst. Louis werd vrijgesteld, omdat hij de 

enige zoon in het gezin was. Twee broers van Louis, Marcus en David Salomon, overleden ruim 

een maand na hun geboorte. Ook zus Rachel werd niet ouder dan ruim een maand. Zus Jetje was 

bijna drie jaar toen ze overleed. Zo was Louis na 1883 nog het enige kind van Mozes en Magdalena 

dat overgebleven was. In 1912 trouwde Louis met Branca Hamburger. Het echtpaar kreeg drie 
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kinderen: Martin, die in 1914 geboren werd, in de oorlog niet meer thuis woonde en de oorlog ook 

overleefde, Heintje uit 1915, die maar anderhalf jaar oud werd, en Magadalena (zie onder). Zoon 

Martin werd na zijn schoolopleiding kleermaker en trouwde in juni 1940 met Henriëtte Amerongen. 

Het echtpaar ging op de Stadionweg wonen. Louis Marcus Best, die vermoedelijk na de crisis geen 

werk meer kon vinden in de diamantindustrie en inmiddels als koopman bekend stond, kwam op 5 

september 1942 uit Amsterdam in Westerbork aan, samen met zijn vrouw Branca. Al op 7 

september 1942 werd het echtpaar op de trein naar Auschwitz gezet. Na aankomst werden zij 

direct door de nationaalsocialisten om het leven gebracht. 

Branca Best-Hamburger, winkeljuffrouw en dienstbode, Amsterdam, 1 januari 1881, Auschwitz, 10 

september 1942. Branca was een dochter van pettenmaker en milicien Nathan Hamburger en 

Heintje Philips. Een broer van Branca, Jacob (diamantbewerker), werd ook door de 

nationaalsocialisten vermoord, net als zus Elisabeth (Den Haag). 

Magdalena Silas-Best, handwerkster en leerling kostuumnaaister, 

Amsterdam, 26 april 1922, Auschwitz, 22 oktober 1942. Magdalena was 

een dochter van Louis en Branca. Zij woonde nog bij haar ouders thuis, 

totdat ze in april 1942 met meubelstoffeerder Benjamin Silas trouwde, die 

op dit adres introk, maar ook in diverse werkkampen werkte ï zoals een 

kamp bij Workum en ook kamp Arriën bij Ommen ï waarbij hij soms naar 

huis mocht. Er is nog een brief over van Benjamin aan een vriend, waarbij 

een foto gevoegd was die mogelijk van Magdalena was. Voor de 

achtergrond van dit verhaal zie verder Joods Monument. We weten niet 

exact wanneer Magdalena in Westerbork terechtkwam, maar op 19 

oktober 1942 werd ze samen met Benjamin op transport gezet naar 

Auschwitz, waar ze direct na aankomst om het leven werd gebracht. 
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Benjamin (Ben) Silas, Amsterdam, 22 augustus 1918, Auschwitz, 28 februari 1943. Ben was een 

zoon van venter Jacob Silas, die voor de oorlog overleed, en de in Leeuwarden geboren Betje 

Cohen, die op Ruyschstraat 37 woonde en de oorlog overleefde. Ben trouwde met Magdalena 

Best. Vanuit kamp Arriën bij Ommen schreef hij bovenstaande brief aan een vriend. Ben werd met 

Magdalena naar Auschwitz getransporteerd, maar werd niet direct om het leven gebracht. Hij werd 

ingezet als dwangarbeider, wat hij nog enige maanden overleefde. Drie zussen van Ben, Elsje, 

Hanna en Jetje, overleefden de oorlog. Een broer van Ben, Willem (expeditieknecht en 

kantoorbediende) werd door de nationaalsocialisten om het leven gebracht, net als zussen Sara 

(Makassarstraat 39-1) en Henriette (confectienaaister, Sumatrastraat 171-2). 

Eerste Oosterparkstraat 40-2 

Maurits Kooker, sigarenmaker, Amsterdam, 27 september 1886, Auschwitz, 7 december 1942. 

Maurits was een zoon uit het gezin van diamantslijper Barend Kooker, die al overleed toen Maurits 

zeven jaar oud was, en Eva Wolff, die in 1930 overleed. Maurits had drie broers en een zus. Toen 

Maurits in 1905 gekeurd werd voor militaire dienst, was hij al sigarenmaker. Maurits trouwde in 

1916 in Zaandam met Catharina Hamburger. Met haar kreeg hij twee kinderen, Evalina (1917) en 

Barend. Helaas overleed Catharina in 1931. In 1934 hertrouwde Maurits met Betje Plukker. Het 

gezin woonde lange tijd op dit adres. Op 30 oktober 1942 deed Maurits aangifte van inbraak in de 

woning van zijn zwager. Op 25 november 1942 kwam Maurits in Westerbork aan. Dat was 

merkwaardig genoeg eerder dan zijn vrouw. Mogelijk was Maurits op straat opgepakt. Op 4 

december 1942 werd hij op de trein naar Auschwitz gezet. Hier werd hij na aankomst door de 

nationaalsocialisten om het leven gebracht. Drie broers en een zus van Maurits werden ook 

vermoord: Hermanus (diamantbewerker, Transvaalstraat 42-1), Jesaia (reiziger), Marianne 

(Ruyschstraat 127-3) en Louis (handelsreiziger). 
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Betje Kooker-Plukker, Amsterdam, 31 januari 1894, Sobibor, 11 juni 1943. Betje was een dochter 

van sjouwerman Hijman Plukker en Hanna Lootsteen, die beiden voor de oorlog overleden en de 

tweede echtgenote van Maurits Kooker. Betje kwam op 16 januari 1943 ï haar man was al in 

Auschwitz om het leven gekomen ï in Kamp Vught terecht. Hier verbleef zij tot 7 juni 1943, toen 

ze naar Westerbork werd getransporteerd en op 8 juni 1943 door naar Sobibor. Hier werd Betje 

direct na aankomst vermoord. Zeven broers en zussen van Betje werden ook om het leven 

gebracht: Abraham (pakhuisknecht, Van Musschenbroekstraat 11-1), Esther (Miquelstraat 26-2), 

Eva (Apeldoornsche Bosch), Mozes (transportarbeider, Swammerdamstraat 48-3), Meijer 

(Apeldoornsche Bosch), Fijtje (Ruyschstraat 51-3) en Aäron (los werkman). 

Bernard Kooker, kantoor- en magazijnbediende, winkelbediende, Amsterdam, 13 mei 1920, 

Auschwitz, 28 februari 1943. Bernard was een zoon van Maurits en Catharina. Na het lager 

onderwijs volgde Bernard één jaar ambachtschool, waar hij voor electricien leerde. In mei 1939 

werd hij geschikt verklaard voor militaire dienst, alhoewel hij last had van bijziendheid en 

platvoeten. Bernard kwam bij de geneeskundige troepen terecht. In de oorlog was Bernard 

kruideniersbediende. Op 19 oktober 1942 werd Bernard vanuit Westerbork naar Auschwitz gezet. 

Hij kwam daar niet direct om het leven, maar werd ingezet als 

dwangarbeider. Op 18 januari 1943 zou nog een brief van 

Bernard ontvangen zijn uit Monowitz. Ruim een maand later 

was hij overleden.  

Een niet meer thuiswonende getrouwde zus van Bernard, 

Evalina (naaister) werd ook door de nationaalsocialisten om 

het leven gebracht. Zij was getrouwd met buurtjongen Max 

Krieker, die diamantbewerker was en die op de tweede verdieping van dit huis woonde. 

Eerste Oosterparkstraat 42-2 

David Krieker, loopknecht en diamantbewerker, Amsterdam, 27 mei 1883, Monowitz, 12 oktober 

1942. David was een zoon van de vroeg overleden venter Salomon Krieker en Rebekka 

Wagenhuijzen. David werd in 1902 goedgekeurd voor de dienst. Hij was toen loopknecht. In 1911 

trouwde David ï hij was inmiddels briljantversteller ï in Zaandam met Jetje Park. Met haar zou hier 

vier kinderen krijgen: Hendrika (1912), Salomon (1915), Marcus (1916) en Samuel (1917). Het 

gezin woonde enige tijd op de Eerste Oosterparkstraat 111-1, maar verhuisde op 31 mei 1940 naar 

dit adres. David was lid van de A.N.D.B. Op 4 oktober 1942 arriveerde hij met echtgenote Jetje in 

Westerbork. Op 9 oktober 1942 werden David en Jetje van Westerbork naar Auschwitz 

getransporteerd, waar zij direct om het leven werden gebracht. Drie zussen en een broer van David 

werden ook door de nationaalsocialisten vermoord: Rachel, Samuel (briljantslijper, Kraaipanstraat 

13 huis), Debora (Vrolikstraat 34 huis) en Mietje (Kraaipanstraat 69-2). 
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Jetje Krieker-Park (foto rechts), Amsterdam, 2 maart 1879, 

Auschwitz, 12 oktober 1942. Jetje was een dochter van venter 

Marcus Isaac Park en Hijntje Drukker. Een zus van Jetje, Rebecca, 

overleed in oktober 1942 in Amsterdam. Broer Hartog (los werkman) 

werd door de nationaalsocialisten vermoord, net als zus Vrouwtje 

(Tilanusstraat 79-1) en zus Mietje (Tilanusstraat 79-1). 

Salomon Krieker, electricien, Amsterdam, 21 januari 1915, 

Auschwitz, 30 september 1942. Salomon was een zoon van David 

en Jetje. Na zes jaar lager onderwijs volgde Salomon nog twee 

vervolgklassen en ging dan naar de Ambachtavondschool, waar hij 

werd opgeleid tot electricien. Salomon zou bij de padvinderij hebben 

gezeten. In 1934 werd Salomon goedgekeurd voor militaire dienst. 

Hij kwam bij de infanterie terecht. Salomon woonde in de oorlog nog 

thuis bij zijn ouders. Op 25 juli 1942 kwam Salomon in Westerbork 

terecht, vanwaar hij op 27 juli 1942 met een groot transport van meer 

dan duizend mensen werd doorgetransporteerd naar Auschwitz. Hier kwam hij spoedig om het 

leven. 

Samuel Krieker, electricien en stoker, Amsterdam, 19 december 1917, Auschwitz, 31 december 

1942. Samuel was een zoon van David en Jetje. Samuel werd in 1936 vrijgesteld voor militaire 

dienst, vanwege broederdienst. Samuel was lid van de voetbalclub HEDW. In de oorlog was 

Samuel stoker in het Nederlandsch Israëlietisch Ziekenhuis aan de Nieuwe Keizersgracht. Hij 

trouwde in april 1941 met Anna Hamburg. (Tilanusstraat 56 huis), die op dit adres introk. Op 15 

september 1942 kwamen Samuel en Anna in Westerbork terecht, en op 18 september 1942 

werden ze doorgetransporteerd naar Auschwitz. Hier kwam Samuel niet direct om het leven, maar 

werd aan het werk gezet. Op Oudejaardag 1942 overleed Samuel. 

Anna Krieker-Hamburg, Amsterdam, 4 april 1917, Auschwitz, 21 september 1942. Anna was een 

dochter van sigarenwinkelier Louis Hamburg en Rosa de Leon, die op Tilanusstraat 56 huis 

woonden en beiden door de nationaalsocialisten om het leven werden gebracht. Anna reisde met 

haar echtgenoot naar Auschwitz en werd direct na aankomst vermoord. Voor familieleden van 

Anna zie Eerste Oosterparkstraat 33 huis, waar zus Rebecca woonde. 

David en Jetje hadden ook nog een dochter, mantelwerkster Hendrika (Tilanusstraat 79-1), en een 

zoon, diamantbewerker Marcus (Max), die niet meer thuiswoonden. Ook zij werden door de 

nationaalsocialisten vermoord. 

Eerste Oosterparkstraat 48 

Nathan Dresden (foto links en rechts), 

diamantslijper, Amsterdam, 26 mei 1877, 

Auschwitz, 24 september 1942. Nathan was 

een zoon van werk- en sjouwerman Jesaias 

Dresden, die in 1929 was overleden, en 

Cornelia Gobes, die op Sparrenweg 3-3 

woonde en in mei 1943 nog op haar 94e jaar 

in Sobibor werd vergast. Nathan groeide op 

in een gezin met negen kinderen. In 1896 

werd Nathan goedgekeurd voor de militaire 

dienst. Hij beoefende toen al het beroep van diamantbewerker. Nathan was ook lid van de A.N.D.B. 

In 1901 trouwde Nathan met Duifje Orpes. Het stel kreeg acht kinderen, waarvan er enkelen jong 

overleden, en woonde vanaf 1907 enige tijd in Borgerhout (België). Sinds 1913 was het gezin weer 

in Amsterdam terug, maar in 1922 reisde Nathan alleen weer naar Borgerhout om geld te 

verdienen. Duifje bleef met de kinderen in Amsterdam. We weten niet wanneer Nathan weer 

terugkwam. Sinds 1932 woonde het gezin op Ruijschstraat 16-2 en na het overlijden in mei 1939 
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van Duifje sinds juni 1939 op de Blasiusstraat. In juli 1940 kwam Nathan op dit adres te wonen, na 

ook nog even op de Govert Flinckstraat te hebben gewoond. Alle kinderen waren inmiddels 

uitgevlogen. Op 18 september 1942 werd Nathan van Amsterdam naar Westerbork 

getransporteerd, en op 21 september 1942 naar Auschwitz, waar hij na aankomst vermoord werd. 

Drie broers en een zus van Nathan werden ook vermoord: Jacob (diamantbewerker), Isaäc 

(koopman, Sparrenweg 3-3), Mozes (sigarenmaker en marktkoopman, Sparrenweg 9-2) en 

Rebecca (Sparrenweg 9-3). Ook werden de zes kinderen van Nathan en Duifje die aan het begin 

van de oorlog nog in leven waren, door de nationaalsocialisten om het leven gebracht: Jesaia 

(magazijnbediende, Blasiusstraat 1-2), Mozes (sigarenmaker), Cornelia (Blasiusstraat 17-3), Eva 

(naaister), Flora (Blasiusstraat 41-2) en Jacob (magazijnbediende). 

Eerste Oosterparkstraat 48-3 

Simon Tailleur, sigarenmaker, koopman, loopknecht in een diamantslijper en krantenverkoper, 

Amsterdam, 22 december 1884, Sobibor, 9 april 1943. Simon was een zoon van sigarenmaker 

Elias Tailleur en Sara van Praag. In 1903, bij de keuring van de militaire dienst ï waarvoor hij wordt 

afgewezen vanwege lichaamsgebreken - was Simon sigarenmaker. Mogelijk werkte hij met zijn 

vader thuis. In 1913 trouwde Simon met de zwangere Roosje Barber. Een paar maanden later 

werd hun eerste dochter, Judith, geboren. Er zouden nog twee kinderen volgen: Meijer (1915) en 

Sara (1919). Het gezin woonde lange tijd op dit adres. Dochter Judith zal in 1939 na haar huwelijk 

met Helmut Tokkie als eerste het huis uit gaan. Ook Meijer treedt in het huwelijk, in juni 1940, en 

gaat met zijn echtgenote Mijntje Schuit op de Pythagorasstraat 24-2 wonen. Simon en Roosje 

komen op 25 maart 1943 in Westerbork terecht. Er worden enige pogingen gedaan om deportatie 

uit te stellen, maar dit mag niet baten. Het echtpaar wordt op 6 april 1943 met nog ruim 2.000 

anderen op transport gezet naar Sobibor, waar beiden direct na aankomst vergast worden. Vijf 

zussen en broers van Simon worden ook door de nationaalsocialisten om het leven gebracht: 

Marretje, Meijer (colporteur), Mozes (magazijnbediende), Lea en Geertruida. 

Roosje Tailleur-Barber, Amsterdam, 28 april 1884, Sobibor, 9 april 1943. Roosje was een dochter 

van de vroeg gestorven koopman Meijer Barber en Judic Metz. Twee zussen van Roosje, Elisabeth 

en Vrouwtje (beiden woonachtig op Vrolikstraat 367-1), werden ook door de nationaalsocialisten 

vermoord.  

Sara Tailleur, naaister, Amsterdam, 8 juni 1919, Auschwitz, 19 november 1943. Sara was een 

dichter van Simon en Roosje. Nadat de beide ouders van Roosje gedeporteerd en vermoord zijn, 

verhuist Sara in mei 1943 nog naar Krugerplein 32-2. Sara komt op 9 oktober 1943 in Westerbork 

aan. Niet duidelijk is waarom zij niet eerder gedeporteerd werd. Op 16 november 1943 wordt Sara 

naar Sobibor getransporteerd, waar zij direct na aankomst vergast wordt. 

Twee andere kinderen van Simon en Roosje die niet meer thuiswoonden, Judith en Meijer 

(handelsreiziger, Pythagorasstraat 24-3) werden ook door de nationaalsocialisten om het leven 

gebracht. 

Eerste Oosterparkstraat 57-1 

Gerard Coppens (foto op marktkaarten hieronder), koopman en reziger in chocolade en suikerwerk, 

Amsterdam, 5 november 1896, Sobibor, 2 juli 1943. Gerard 

was een zoon van Jacob Coppens, die in 1926 was 

overleden, en de uit Den Haag afkomstige Naatje 

Coppens-Mol, die in 1937 stierf. Gerard trouwde in 1926 

met Anna Rijne. Het stel woonde kort in Velsen en kwam 

in 1927 weer in Amsterdam te wonen. Zoon Jacob werd in 

1928 geboren en dochter Sibilla in 1934. In 1939 kwam het 

gezin op dit adres te wonen. Gerard kwam vanaf november 

1941 op de markt in de Gaaspstraat terecht, die alleen voor 

Joden bedoeld was, waar hij huishoudelijk artikelen en 
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kruidenierswaren verkocht. Vanwege deze functie had Gerard enige tijd een sperre van de 

Joodsche Raad, die op zijn registratiekaart liet zetten dat Gerard liberaal wat betreft godsdienstige 

opvattingen was. In september 1942 zette Gerard bovenstaande advertenties nog in het 

socialistische dagblad Het Volk.  
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Op 20 juni 1943 kwam het gezin uiteindelijk in Westerbork aan en op 29 juni 

1943 werd Gerard met zijn vrouw Anna, zoon Jacob en dochter Sibilla vanuit 

Westerbork naar Sobibor getransporteerd, waar het hele gezin direct na 

aankomst vergast werd. Vijf zussen en broers van Gerard werden ook door 

de nationaalsocialisten om het leven gebracht: Betje, Alexander 

(pakhuisknecht, ôs Gravesandestraat 8-1), Abraham (winkeleigenaar in Den 

Haag), Henriette en André (sigarenwinkelier, Tweede Boerhaavestraat 3-

2).Anna Coppens-Rijne, Amsterdam, 15 november 1898, Sobibor, 2 juli 

1943. Anna was een dochter van koopman Jacob Rijne, die in het Nederlandsch-Israëlietisch Oude 

Mannen- en Vrouwenhuis in de Nieuwe Kerkstraat woonde en door de nationaalsocialisten 

vermoord werd, en Sibilla Kater, die in 1926 was overleden. Een zus, Judic, en een broer van Anna, 

Eliazer (sigarenmaker), werden ook door de nationaalsocialisten vermoord. 

Jacob Coppens, Amsterdam, 30 juli 1928, Sobibor, 2 juli 1943. Jacob was een zoon van Gerard 

en Anna. 

Sibilla Coppens, Amsterdam, 23 mei 1934, Sobibor, 2 juli 1943. Sibilla was een dochter van Gerard 

en Anna. 

Eerste Oosterparkstraat 57-2 

Emmanuel Kesner, winkelbediende in comestibles en perser, Londen, 25 mei 1913, Auschwitz, 30 

april 1943. Emanuel was een zoon van broodbakker Salomon Kesner, die op Reitzstraat 10-2 

woonde en door de nationaalsocialisten vermoord werd, en de uit Haskerland (Lemmer) afkomstige 

Sophia (Pietje) Mendels, die in 1939 overleed. In juli 1940 zou vader Emmanuel hertrouwden met 

Mietje van Praag. Emanuel kwam uit een gezin van vijf kinderen. In zijn jeugd woonde het gezin 

geruime tijd in Londen. In 1932 werd Emmanuel vrijgesteld voor militaire dienst, vanwege 

broederdienst. In 1937 trouwde hij met de zwangere Marianne Broeks. Het echpaar kreeg één kind: 
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zoon Salomon, die in datzelfde jaar geboren werd. Op 1 april 1942 doet Emmanuel aangifte bij de 

Amsterdamse politie vanwege diefstal van zijn fiets. Op 28 november 1942 arriveert het gezin in 

Westerbork, waar het zich enige tijd weet te handhaven. Op 6 februari 1943 wordt Emmanuel met 

zijn gezin van Westerbork naar Auschwitz getransporteerd, waar allen gezien de sterfdata nog 

enige tijd overleven. We weten niets van deze laatste periode. Een broer van Emmanuel, Marks, 

overleeft de oorlog. Een zus en twee andere broers worden door de nationaalsocialisten vermoord: 

Betsy (naaister, President Brandstraat 3-3), Jacob (kleermaker, Tweede Boerhaavestraat 63-3) en 

Herman (Apeldoornsche Bosch). 

Marianne Kesner-Broeks, Amsterdam, 6 februari 1944, Auschwitz, 12 februari 1943. Marianne was 

een dochter van koopman Nathan Broeks en koopvrouw Rachel Broeks-Barend, die beiden door 

de nationaalsocialisten vermoord werden. Een broer van Marianne, Maurits, overleefde de oorlog. 

Zus Jansje (Eerste Oosterparkstraat 59; zie aldaar) werd vermoord, net als broer Abraham 

(kleermaker, Afrikanerplein 17 huis). Er is nog een mededeling, vermoedelijk een brief, van 

Marianne aan zus Jansje overgeleverd, waarin geschreven staat: Miep moet onmiddellijk alle 

stappen voor onze vrijlating doen. Dit leidde echter niet tot het gewenste resultaat. 

Salomon Kesner, Amsterdam, 26 november 1937, Auschwitz, 12 februari 1943. Salomon was de 

enige zoon van Emmanuel en Marianne. 

Eerste Oosterparkstraat 57-3 

Juda Fransman, banketbakker, koopman, stoker en reiziger, Amsterdam, 30 september 1905, 

Midden-Europa, 31 mei 1945. Juda was een zoon van de uit Hoogeveen afkomstige bediende en 

koopman Mozes Fransman en de uit Gorinchem afkomstige Leentje Hildesheim, die door de 

nationaalsocialisten vermoord werd. Juda werd in 1925 goedgekeurd voor militaire dienst en 

behoorde bij de infanterie. trouwde in 1932 op 27-jarige leeftijd met de 18-jarige Anna Arian, die 

zwanger was. Een aantal maanden later werd hun eerste zoon geboren: Marcel. Later zou Betty 

nog volgen. Het gezin woonde geruime tijd op dit adres. In de oorlog werkt Juda voor de Joodsche 

Raad, op het kantoor op de Nieuwe Keizersgracht. Op de Amsterdamse registratiekaart staat dat 

Juda in januari 1944 nog verhuisde naar Weesperplein 1, waar de Joodsche Invalid gevestigd was. 

We kennen hier de achtergrond niet van. Op 23 maart 1944 werd Juda vanuit Westerbork, waar hij 

op 16 maart 1944 was aangekomen, met zijn gezin naar Auschwitz gedeporteerd. Vrouw en 

kinderen werden na aankomst direct om het leven gebracht. Juda moet de kampen hebben 

overleefd, maar stierf uiteindelijk voor terugkeer, ongetwijfeld aan ontberingen. Een broer van Juda, 

Salomon, overleeft de oorlog. Vijf zussen worden door de nationaalsocialisten vermoord: Julia 

(Ruyschstraat 17 huis), Klasina, Rozette, Johanna en Henriette (alle vier wonend in Zuid). 

 


